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[DANKDAG] 

 

 

Lezen: Spreuken 3:1-10 

 

Tekst: Spreuken 3:9-10 

 

 

  
 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

DANKEN DOOR TE DELEN 

 

Op Dankdag danken we God voor alle materiële zegen die we van Hem krijgen. 

Nu kun je op verschillende manieren danken. Het kan met woorden. En dat doen 

we ook in ons gebed. De tekst laat nog een manier zien om God te danken: “Eer 

de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst”. (vers 9) 

Je kunt het ook vertalen met “de eerstelingen van de oogst”. In de Thora lezen we 

dat de Israëlieten het eerste koren dat van het land gehaald werd naar de tempel 

moesten brengen. Net als de eerst geplukte vruchten. Deze eerstelingen waren 

voor de priesters bestemd. Zo lieten de Israëlieten zien dat ze de oogst van de 

HEER hadden gekregen. En dat ze de oogst niet alleen voor zichzelf mochten 

houden. We kunnen zomaar denken dat ons bezit en ons inkomen van onszelf is. 

Want wij hebben er hard voor gewerkt! We hebben er dan toch recht op?! De wet 

op de eerstelingen liet zien dat we er helemaal geen recht op hebben, maar dat 

de HEER het is die het ons geeft. Door te delen van “al je rijkdom” (vers 9) erken 

je dat en eer je de HEER. Geloven is niet maar alleen iets geestelijks. Geloven is 

laten zien dat je God als Gever van alles erkent door te delen van je bezit. 

Het is een daad van geloof als je de eerstelingen van de oogst weggeeft. Je staat 

dan immers met lege handen. Je kunt dat alleen doen als je erop vertrouwt dat de 

HEER nog meer oogst zal geven. Durf je daarop te vertrouwen? Heel concreet: 

durf je aan het begin van de maand al een bepaalde gedeelte van je inkomen weg 

te geven aan goede doelen? Omdat je erop vertrouwt dat de HEER voor je zorgt? 

Ik pleit niet voor onverantwoord financieel beleid. Je moet verantwoord omgaan 

met je geld en goed. Maar de vraag blijft wel waar je op vertrouwt? Durf je te 

geloven dat God voor je zal zorgen? 

Als je de HEER eert met je rijkdom, dan zal Hij daar zijn zegen aan geven zegt vers 

10.: “Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.” In het 

Oude Testament lag er een duidelijke relatie tussen God eren en welvaart. In het 

Nieuwe Testament is dat anders. Toch zijn we in Jezus Christus enorm rijk. 

Geestelijk welteverstaan. Maar tegelijk hebben we de belofte dat er een nieuwe 

wereld komt. Niemand zal dan tekort hebben. Overvloed van koren en wijn staan 

in het Oude Testament symbool voor Gods nieuwe wereld. En op weg naar die 

wereld vraagt God ons erop te vertrouwen dat Hij goed voor ons zorgt omdat Hij 

dankzij Jezus onze Vader is. In dat geloof willen we God danken. Ook met ons geld. 

Door te delen! Als erkenning dat God de Gever is. In vertrouwen op zijn zorg. Dat 

maakt ons rijk. 

 
 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:   

Dinsdag:     

Woensdag:     

Donderdag: Leviticus 23:9-14 

Vrijdag: Matteüs 6:19-34  

Zaterdag: Lukas 12:13-22 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre zie je God echt als de 

Gever van alles? En wat betekent 

dit voor je giftenpatroon? 

• In hoeverre durf jij er echt op te 

vertrouwen dat God als een 

Vader voor je zorgt? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe belangrijk vind je het dat er 

een aparte Dankdag voor gewas 

en arbeid is?  

• Danken door te delen: hoe 

bewust doe jij dat? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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