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Wij leven en sterven in blijde 

verwachting

want in Christus hebben wij 

eeuwig leven!
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WIJ LEVEN IN BLIJDE VERWACHTING 

 

Als christenen leven wij in blijde verwachting want wij geloven in de 

opstanding van het vlees en in het eeuwige leven.  

 

Paulus schrijft in 1 Korinte 15 over de opstanding: de christenen zullen bij de 

wederkomst van Jezus een onsterfelijk lichaam krijgen. Ons lichaam zal 

gelijkvormig worden aan het lichaam van Christus. Dat wil zeggen dat ons 

lichaam straks op de nieuwe aarde niet meer onderworpen zal zijn aan ziekte 

en aan afbraak. Wij zullen dan onbekommerd in verbondenheid met Christus 

leven en Hem de eer kunnen geven die Hem toekomt. Dat vooruitzicht mag nu 

al tot grote blijdschap leiden. 

 

Dat wil niet zeggen dat wij altijd uitgelaten blij zijn. Het is geweldig dat de 

volmaaktheid komt, maar we leven nu nog in een wereld die allesbehalve 

volmaakt is. Er is zoveel lijden en ellende: ver weg en dichtbij. En dat kan op 

ons drukken.  Toch mogen wij ons door de belofte van de opstanding en het 

eeuwige leven laten bemoedigen: de wereld verkeert in barensnood, maar er 

komt verlossing! God gaat alles nieuw maken. We mogen (antwoord 58)  

daarom nu al het begin van de eeuwige vreugde in ons hart voelen. 

 

God gaat alles nieuw maken. De schepping waarin wij nu leven wordt niet 

weggegooid, maar vernieuwd. Er is dan ook een zekere continuïteit tussen 

deze wereld en de nieuwe aarde. De nieuwe aarde ligt in het verlengde van 

deze wereld. En dat geeft ons leven zin. Het zet ons leven in het licht van Gods 

(komende) koninkrijk. In het hier en nu mogen wij al leven als burgers van dat 

koninkrijk. Zo zijn wij bijvoorbeeld geroepen om handen en voeten te geven 

aan recht en gerechtigheid. Daarbij laten wij veel steken vallen: de 

volmaaktheid komt pas na de wederkomst van Jezus. Wij zijn en blijven 

zondaars. Maar daar mogen we ons niet achter verschuilen. Het doet ons 

temeer verlangen naar en bidden om de wederkomst van onze Redder. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 116    

Dinsdag: Jesaja 25:1-12   

Woensdag: 1 Korinte 15:12-28:    

Donderdag: 1 Petrus 4:7-19  

Vrijdag: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 

Zaterdag: Romeinen 8:18-30    

 

 

     

Om over na te denken: 

 

 Ervaar je wel eens iets van het  

begin van de eeuwige vreugde? 

 Welke rol speelt de komst van de 

nieuwe aarde in je geloofsleven? 

  

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Waaruit blijkt dat wij wel/niet  

leven als een burger van Gods  

Koninkrijk? 

 In hoeverre leven wij als 

gemeente in de verwachting 

van de komst van de nieuwe 

aarde? 


