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Verhard je hart niet, maar

haal je hart op

aan het evangelie van Christus Jezus

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

JEZUS CHRISTUS KLOPT AAN JE HART

Stadhouder Felix en zijn vrouw Drusilla gaan een gesprek aan met Paulus. Ze
willen meer weten over het geloof in Christus Jezus. Nu Paulus in de gevangenis
zit, kunnen ze uit de eerste hand geinformeerd worden. Maar het gesprek loopt
heel anders dan bedoeld. Want Paulus geeft geen informatie over het geloof in
Christus. Hij confronteert ze met Christus. Paulus praat over rechtvaardigheid
en zelfbeheersing. Felix en Drusilla begrepen goed dat Paulus hiermee kritiek
leverde op hun leven. Want Felix was allesbehalve rechtvaardig en de
zelfbeheersing was bij beiden ver te zoeken. Als Paulus dan ook nog over Gods
oordeel gaat praten, stoppen ze het gesprek.

Wij zijn vaak geneigd om het oordeel te verzwijgen. We willen mensen immers
niet bang maken voor God. Toch heeft de bijbel het wel over Gods oordeel, of
beter gezegd: over de verlossing van dat oordeel. Het is liefde van God dat Hij
ons voor het oordeel waarschuwt: Hij wil ons daarvan redden.

Moeten we dan bang worden? Want wij zijn toch niet altijd rechtvaardig? En
kunnen wij ons zelf echt beheersen? Op seksueel gebied? Als het gaat om geld
en status? Ik kan daar inderdaad wel eens bang van worden. Maar dan is het
evangelie bevrijdend. Want het zegt niet dat jij ervoor moet zorgen dat je
rechtvaardig bent en jezelf beheerst. Het evangelie zegt dat Jezus de Heer van je
leven wil zijn en dat je zijn gerechtigheid mag ontvangen. En dat is een totaal
ander verhaal. Dat is het verhaal van Gods genade en doodsteek voor elke vorm
van wetticisme en moralisme. Wat God van ons verlangt heeft Jezus in onze
plaats gedaan. Hij was volmaakt rechtvaardig en liet zich niet leiden door zijn
eigen genot en eigen belang. Hij onderging in onze plaats Gods oordeel. Met die
boodschap klopt Hij aan je hart: “Laat Mij de Heer van je leven zijn”.

De vraag is nu hoe je daarop reageert. Felix en Drusilla sloten hun hart ervoor.
Ze braken het gesprek af. In plaats van zich te bekeren schoven ze Gods
reddende hand aan de kant. Dat kunnen wij ook zomaar doen. Omdat we ons
ten diepste niet willen bekeren en liever aan bepaalde zonden willen
vasthouden. Omdat we ons daar prettig bij voelen. Daarom is het belangrijk om
altijd weer te bidden of de Geest in ons wil werken zodat er vruchten van geloof
gaan groeien. Jezus Christus klopt aan je hart. Hij wil tot je hart doordringen
omdat Hij je hart en daarmee je leven wil veranderen. Haal je hart op aan dat
evangelie!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Handelingen 21:15-26
Dinsdag: Handelingen 21:27-36
Woensdag: Handelingen 24:1-23
Donderdag: Jakobus 1:19-27
Vrijdag: Jakobus 2:14-26

k Zaterdag: Micha 6:1-8/

Gn over na te denken: \

¢ In hoeverre laat je Jezus Christus
echt dicht bij je hart komen?

e Wat heeft dit bijbelgedeelte jouw
persoonlijk te zeggen als het gaat
om je zelfbeheersing?

/ Punten voor geloofsgesprek:\

e Wordter in de kerk te weinig
gepreekt over het komende

oordeel?
e Hoe kun je Jezus daadwerkelijk
de Heer van je leven laten

k zijn? /
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