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VOL ZIJN VAN DE HEILIGE GEEST 

 

“Ben jij vervuld van de Geest?” Ik kan me voorstellen dat dit voor veel 

gemeenteleden best een lastige vraag is. Ik merk bij mezelf ook een aarzeling: kan 

ik dit wel zeggen? En wat betekent het überhaupt: vervuld zijn van de Geest? Wij 

zijn niet zo gewend om zo te spreken. We vinden dit al snel wat zweverig. 

In Handelingen 5 lezen we dat Ananias vervuld was van satan. Dat wil niet zeggen 

dat hij enthousiast over satan sprak. Dat hij vervuld was bleek uit zijn daden, uit 

het feit dat hij loog tegen de apostelen. Waar je vol van bent, daardoor laat je je 

leiden. Of je ergens vol van bent blijkt vervolgens uit je daden. Vervuld zijn door 

de Geest is dus veel meer dan een bepaalde gemoedstoestand. Het is – geleid door 

de Geest – leven vanuit het evangelie van Jezus Christus. Dat blijkt ook uit Efeze 

4. Paulus beschrijft daar heel concreet hoe een leven met Christus eruit ziet. En 

in dat kader roept hij dan in de tekst op om vervuld te worden door de Geest. Laat 

Hem je leven bepalen. 

“Bedrinkt u niet” schrijft Paulus. Als je dronken bent, kun je niet meer helder 

denken. De alcohol heeft dan de controle overgenomen. Laat de Geest u vervullen, 

Laat de Geest je doen en laten sturen. Leef vanuit zijn kracht. 

Vanuit onszelf kunnen we dat onmogelijk. Ons hart is daarvoor veel te veel op 

onszelf gericht. Maar het is Pinksteren geweest. De Geest van God is uitgestort 

met kracht! We mogen daarom vrijmoedig bidden om de vervulling door de 

Geest. Iedere dag weer: Geest maak mij vol van U zodat ik leef tot eer van God.  

“Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft” zegt de 

tekst.   De Geest wil ons tot lof brengen. De Geest is niet uitgestort om ons in onze 

religieuze behoeften te voorzien, maar om ons God te laten eren. 

“Zing met elkaar” staat er nadrukkelijk. De Geest verbindt mensen met elkaar. Als 

Hij gaven geeft doet Hij dat met de bedoeling dat die ingezet worden voor de 

gemeente.  Daarom is het zo wrang – of beter: duivels – dat juist bij het zingen zo 

vaak verwijdering ontstaat tussen gemeenteleden. Want de één wil het liefst 

psalmen zingen en ander juist Opwekking. En dan heb ik het nog niet eens over 

de muzikale begeleiding gehad. Het is mede een rede dat mensen zich onttrekken 

aan de gemeente. Samen God eren zou een vreugde moeten zijn, maar leidt vaak 

tot verdeeldheid. Daarom is het zo belangrijk dat we echt vervuld zijn van de 

Geest. Alleen dan kunnen we elkaar liefdevol zoeken en samen God eren. Geest 

van hierboven, leer ons geloven hopen, liefhebben door uw kracht! 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Joël 3:1-5 

Dinsdag: Handelingen 2:14-42   

Woensdag: Romeinen 8:1-17 

 Donderdag: Romeinen 8:18-39  

Vrijdag: 1 Korinte 12:1-11  

Zaterdag: 1 Korinte 12:12-31  

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben jij vervuld door 

de Heilige Geest?  

• Wie of wat is de sturende kracht 

in jouw leven?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Kun je in de gemeente aanwijzen 

hoe en waar de Geest aan het 

werk is?  

• In hoeverre merk je dat de Geest 

ons aanspoort om samen God te 

eren? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                                    

                                


