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KIJK NAAR JEZUS EN LEEF!  

 

“God wil dat iedereen die in Hem gelooft op de laatste dag opstaat en eeuwig 

leeft.” Dat is wat we Jezus in de tekst horen zeggen. Geloven in Jezus is dus van 

levensbelang.  Als je niet gelooft wordt je niet gered. “Waarschuw de mensen dan 

ook duidelijk en zeg maar gewoon hoe het zit” zeggen mensen daarom wel eens.  

 

Maar preken is niet gewoon zeggen hoe het zit. Preken is de boodschap van Jezus 

Christus verkondigen, de boodschap van bevrijding. Het is mensen de genade van 

Christus laten zien. En dan kan het heel goed zijn om te waarschuwen. Maar dat 

is nooit een doel op zich. Het is dan altijd een middel om te wijzen op Gods liefde. 

Die liefde zien we ook in de tekst. Het is Gods wil, Gods verlangen, zijn wens dat 

mensen eeuwig leven krijgen. Daarvoor kwam Jezus naar de aarde. Daarvoor 

werd God mens. Daarvoor stierf Hij. Om ons het eeuwige leven te kunnen geven. 

 

Maar dat is nooit een automatisme. Daarvoor moeten we geloven in Jezus 

Christus. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. We zouden daarvoor graag tekenen 

zien. Dat het allemaal echt waar is. Maar Jezus had net een groot wonder gedaan 

door een grote menigte te eten te geven (6:1-15) en toch erkende men Jezus niet 

als de Messias. “Ik ben het teken” zegt Jezus. En iedereen – dus zonder ook maar 

één uitzondering – die in Jezus gelooft heeft eeuwig leven. Iedereen die gelooft: 

algemener en ruimer kan de uitnodiging niet zijn.  

 

Als we geloven in Jezus zullen we op de laatste dag opstaan om eeuwig op de 

nieuwe aarde te leven. Die verwachting is niet alleen toekomstmuziek, maar 

tegelijk beslissend voor ons leven in het hier en nu. Als ouders een kindje 

verwachten dan beheerst dat hun hele leven. Zo is het ook  met de verwachting 

van de komst van Gods koninkrijk. We leven niet langer meer voor onszelf, maar 

willen leven in overeenstemming met de regels van Gods koninkrijk. Gelukkig 

hoeven we dat niet zelf te verwezenlijken. Dan zou het hopeloos fout gaat. Maar 

God wil het ons door zijn Geest geven. Omdat Hij ons eeuwig leven wil geven.  

 

Kijk daarom naar Jezus en leef! Vol verwachting. 

 

        Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Johannes 6:1-15 

Dinsdag:  Johannes 6:16-29 

Woensdag: Johannes 6:52-71   

 Donderdag: Exodus 16:1-20   

 Vrijdag: Johannes 3:1-21 

Zaterdag: Johannes 4:1-14   

 

   

    Vragen om over door te praten:  

 

• Welke rol moeten waar-

schuwingen in de prediking 

hebben? 

• Is het evangelie dan toch voor-

waardelijk? 

• In hoeverre heb je tekenen nodig 

om te kunnen geloven? 

• Wat betekent het voor jou dat 

we alleen door geloof in Jezus 

eeuwig leven krijgen? 

• Wie is Jezus Christus voor jou? 

• In hoeverre ben je ervan over-

tuigd dat God ook jou door geloof 

in Jezus eeuwig leven wil geven? 

• Kun je aanwijzen hoe de ver-

wachting van de komst van Gods 

koninkrijk jouw leven beheerst?   

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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