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HET NIEUWE LEVEN IS BEGONNEN! 

 

“Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” Dat is de kracht 

van Pasen. Dankzij de dood en opstanding van Jezus zijn wij dood voor de zonde. 

(vers 2 en 11) Dat wordt gesymboliseerd in de doop. Onze zonden zijn met 

Christus het graf ingegaan. Dat laat de onderdompeling in het water zien. En zoals 

Christus het graf verliet, komen wij na de onderdompeling als nieuwe mensen 

weer boven water. De zonden zijn in het graf achtergebleven. We zijn nu dood 

voor de zonden. Maar kunnen we dat wel zeggen? Er zijn toch nog steeds zonden 

in ons leven te vinden? Dood voor de zonden betekent echter niet dat wij geen 

zonden meer doen. “Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.” 

schrijft Paulus in Romeinen 7:18b. Het nieuwe leven is begonnen wil niet zeggen 

dat wij niet meer zondigen, maar dat de zonde geen recht van spreken meer heeft. 

De duivel is door de dood en opstanding van Jezus verslagen en daardoor kan de 

duivel ons niet meer aanklagen.  

We zijn onlosmakelijk verbonden met Christus. In de vertaling zie je het niet  

goed, maar Paulus zegt in vers 5 dat wij “één plant met Hem zijn geworden”. We 

zijn vergroeid met Christus. Dat betekent dat wij onze voeding van Hem krijgen.  

Jezus is niet alleen onze Redder, maar ook de Heer van ons leven. We zijn met 

Hem opgestaan. We zijn geen slaven meer van de zonde. 

Vecht daarom tegen de zonde. “Geef niet toe aan jullie begeerten” schrijft Paulus 

(vers 12) Moet je dan streng zijn voor jezelf? Is dat wat God van ons vraagt? In 

zekere zin wel. God vraagt zelfdiscipline van ons. Maar los van Christus heeft dat 

niet veel zin. Het geeft ook geen rust en vrede, want je zult merken dat de zonde 

diep in je dna zit. Paulus zegt dan ook niet alleen dat je moet vechten tegen de 

zonden. Hij zegt eerst dat wij één zijn met Christus. Daar begint het mee. En 

omdat we één zijn met Hem kunnen we vechten tegen de zonden. Het is net als 

met autorijden: als je geen contact hebt gemaakt dan heeft gas geven geen zin. 

Christus is de sleutel in ons gevecht tegen de zonde. We zijn toch verbonden met 

Hem? We geloven toch in Hem? We zijn door de doop toch één met Hem 

geworden? Denk daarom eerlijk na wat er in  je leven moet veranderen. Dat zal 

voor iedereen anders zijn. De één zal geen porno meer moeten kijken, een ander 

zal moeten stoppen met liegen of jaloezie. Weer een ander zal op een andere 

manier zaken moeten doen. Dat hoort bij het nieuwe leven. Het is Pasen geweest. 

We zijn geen slaaf meer van de zonden. Omdat wij één zijn met Christus. Vecht 

daarom tegen de zonden. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Romeinen 6:15-23   

Dinsdag: Romeinen 7:13-25 

Woensdag: 1 Johannes 1:5-2:11    

 Donderdag: Kolossenzen 2:6-15     

 Vrijdag: Kolossenzen 3:5-24     

Zaterdag: Hebreeën 13:1-21   

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre is  het in jouw leven 

terug te zien dat je een nieuw 

leven leidt? 

• Hoe vecht jij tegen de zonden? 

 

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• Welke rol speelt de doop in jouw 

geloofsleven? 

• Wat betekent het voor jou dat je 

geen slaaf van de zonde meer 

bent? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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