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WIJ ZIJN VEILIG IN GODS HANDEN 

 

In Psalm 138 komen we drie keer het woord hand tegen. In de Nieuwe 

Bijbelvertaling staat het maar twee keer, maar waar in vers 7 staat dat de HEER 

de dichter verdedigt, staat er letterlijk dat de HEER zijn hand tegen de woede van 

de vijanden strekt. Drie keer gaat het over Gods handen. Niet over onze handen. 

Dat is veelzeggend: wij staan met lege handen. Het is goed om onze plek richting 

de HEER te kennen. Vers 6 zegt dat de HEER mensen die hoogmoedig zijn 

doorziet. Hoogmoedig zijn zij die denken God niet nodig te hebben. Maar de HEER 

ziet om naar nederigen. Dat zijn niet mensen met een negatief zelfbeeld, maar 

mensen die erkennen dat ze van  God afhankelijk zijn omdat we het zonder Hem 

niet redden. De bijbel heeft wat dat betreft een negatief mensbeeld. We staan met 

lege handen. 

 

De dichter zegt dat hij onder het oog van de goden voor de HEER zingt. (vers 1) 

Hij lacht ze als het ware in hun gezicht uit: “ik vertrouw niet op jullie, maar op de 

HEER, Hij heeft de touwtjes in handen.” De dichter heeft het ervaren: de HEER 

heeft hem gered van zijn vijanden. (vers 7) Ze hebben hem er niet onder 

gekregen. Dat geeft rust. Ook voor ons. Het recht in de wereld wordt met voeten 

getreden. Hoogmoedigen lijken het voor het zeggen te hebben en gaan over de 

ruggen van minderheden en kwetsbare mensen. Om moedeloos van te worden. 

Maar de psalm herinnert ons eraan: de HEER heeft de touwtjes in handen. Bij 

Hem mogen we kracht zoeken en vinden. (vers  3) We hoeven niet met de handen 

in ons  haar te zitten, maar we mogen ons leven in de handen van God leggen. Zijn 

rechterhand brengt redding. 

 

En dan zitten we midden in het evangelie. God reikt ons de hand omdat Hij ons 

liefheeft en ons wil redden. God laat het werk van zijn handen niet los. (vers 8) 

Hij blijft trouw aan zijn oorspronkelijke plan met zijn schepping. De zondeval was 

voor de HEER geen reden om zijn handen van ons af te trekken. Hij zoekt ons op 

in en met het evangelie van Jezus Christus. Jezus wil ons bij de hand nemen en bij 

de Vader brengen. Daar mogen wij altijd op terugvallen. Wat we ook uitgespookt 

hebben. Want Gods trouw duurt eeuwig. (vers 8)  

Wij zijn veilig in Gods handen. Zelf staan we met lege handen. Maar God heeft de 

touwtjes in handen. En in zijn trouw en liefde reikt Hij ons de hand. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 16 

Dinsdag: Psalm 135   

Woensdag: Psalm 136   

Donderdag:  Jesaja 41:1-16     

Vrijdag: Jesaja 59:1-21     

Zaterdag: Johannes 10:22-30      

   

   

 

Om over na te denken: 

 

• “Ik wil U loven met heel mijn 

hart” (vers 1)? In hoeverre kun 

je dat de dichter nazeggen? 

• Ben jij nederig of hoogmoedig? 

En waaruit blijkt dat? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre voel jij je echt veilig 

bij de HEER? 

• In hoeverre merk je dat de HEER 

je altijd beschermt? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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