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GOD LAAT ZIJN LICHT SCHIJNEN! 

 

Wat een schrik was dat voor de herders: opeens waren ze omgeven door de 

glorie van de Heer. De Heer scheen zijn licht op hen. En dat is schrikken. Want 

wanneer God zijn licht over ons leven laat schijnen, komt er heel wat aan het 

licht wat we liever verborgen houden. Naar andere mensen toe kunnen we ons 

anders voordoen dan we zijn. Dat is bij God anders: als Hij zijn licht laat schijnen 

wordt ons hart met alle verkeerde gedachten blootgelegd. 

“Wees niet bang,” zegt de engel, “want ik heb goed nieuws: er is een redder 

geboren, een Messias, de Heer!” En de engel doelt natuurlijk op de geboorte van 

Jezus! Jezus is Gods antwoord op de schrik van de herders. Jezus kwam naar de 

wereld om te redden, zijn naam laat dat al zien: Jezus betekent “redder”. Hij is de 

Messias, de beloofde koning uit het geslacht van David die het koninkrijk van 

God kwam vestigen op aarde. De engel noemt Hem ook nog “Heer”. Niet keizer 

Augustus heeft het voor het zeggen, maar Jezus Christus!  

Zo laat God in Jezus Christus zijn licht over de wereld schijnen. De herders zijn 

blij met wat ze gehoord hebben en gaan op zoek naar Jezus. Ze loven en prijzen 

God. Dat wij vol vreugde reageren op het licht dat Hij in ons leven laat schijnen. 

Het spreekt echter niet voor zich dat mensen hier in aanbidding op reageren. Er 

zijn ook mensen die zich verzetten tegen de blijde boodschap. Ook is er een 

groep die het voor kennisgeving aanneemt. Het laat hen feitelijk koud. Ze gaan 

wel naar de kerk, ze horen het evangelie, maar ze doen er vervolgens niets mee. 

Ze leven gewoon hun eigen leven zonder Jezus erbij te betrekken.  

Nu hoor ik vaak op catechisatie dat jongeren het moeilijk vinden om God op hun 

leven te betrekken. Ze willen het wel, maar ze zien Gods licht niet in hun leven 

terug. En onze jongeren zullen daar niet de enige in zijn! Daarom is het 

belangrijk om ons altijd weer op Jezus te richten. We moeten kijken naar het 

kind in de kribbe. Dan zien we Gods ontferming over deze wereld. We moeten 

kijken naar het kruis op Golgota. Dan zien we dat Jezus daar de macht van zijn 

dood onttroonde. We moeten kijken naar het open graf en we mogen dat doen 

in het geloof dat wij delen in Jezus’ overwinning op de dood. Als je alleen naar je 

eigen leven kijkt, zie je Gods majesteit niet altijd. Je moet kijken naar Jezus 

Christus, naar de Zoon van God die mens werd. Dan zie je dat God onze zonden 

en gebrokenheid niet licht opneemt, maar beantwoordt met verlossing! Dat 

vieren we met kerst. Ere zij God in onze dagen!  

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Dinsdag: Matteüs 1:18-25 

Woensdag: Matteüs 2:1-12  

Donderdag: Matteüs 2:13-23    

Vrijdag: Johannes 3:14-21   

Zaterdag: Filippenzen 2:5-11  

 

 

     

 

Om over na te denken: 

 

• Hoe reageer jij op het evangelie 

van Jezus Christus? 

• De engel zegt “wees niet bang”. In 

hoeverre ben jij wel of niet bang 

voor God? 

 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ervaar je het dat God 

zijn reddende licht over jouw 

leven laat schijnen? 

• De engel noemt Jezus “de Heer”.  

In hoeverre is Hij echt Heer van  

Jouw leven? 


