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WIJ LEVEN IN HET LICHT VAN GOD… 

 

Je hebt oneindig veel verschillende soorten mensen. Maar uiteindelijk kun je de 

mensheid in twee groepen verdelen: in mensen die wel en in mensen die niet voor 

God leven. In mensen die gered worden en in mensen die verloren gaan. We lezen 

dat ook in Psalm 36: er zijn goddelozen die neergestoten worden en niet meer 

opstaan (vers 13) en mensen die bij God schuilen en vreugde vinden bij Hem 

(vers 8-9). Dat is heel zwart-wit. Op dit punt is er geen grijs gebied.  

 

Nu moeten we niet denken dat de psalm met de goddelozen de mensen buiten de 

kerk bedoelt. Als de psalmen het over de goddelozen heeft, dan gaat het altijd 

over mensen die bij Gods volk horen! Over kerkmensen, zouden wij zeggen. En 

dat is toch ook herkenbaar? Vers 3 zegt dat de zonde het geweten in slaap sust. 

Daar zijn wij toch ook vatbaar voor? “Ik kan deze pornosite wel bezoeken, ik doe 

er toch niemand kwaad mee?” “Ik heb mijn vrouw wel trouw beloofd, maar bij 

die andere vrouw voel ik me veel gelukkiger. En God wil toch niet dat ik 

ongelukkig wordt?” En zo kunnen we eindeloos doorgaan. Hoe ga je om met 

verleidingen? Ontvlucht je ze of voed je ze? Wil je echt voor God leven? We 

moeten kleur bekennen. 

 

Maar dat kan lastig zijn. Want je ziet God niet en je ervaart Hem ook niet altijd. 

Daar komt nog eens bij dat er allerlei moeilijke dingen in je leven kunnen 

gebeuren waardoor geloven niet gemakkelijker wordt. Vandaar dat David ons 

oproept om verder te kijken dan wat we met onze ogen zien: “door úw licht zien 

wij licht” (vers 10).  Als christenen zeggen we dan: “wij moeten naar Christus 

kijken, naar het licht van de wereld.” In Hem zien we Gods genade en goedheid. 

En alleen dan kunnen wij in geloof bij Hem schuilen en  ons laven aan zijn 

goedheid en opofferende liefde. Wij mogen het indrinken en ons blij worden 

(vers 9). Want dan ontvangen we vrede in ons hart door het besef dat God van 

ons houdt en ons eeuwig leven geven wil.  

 

Hoe anders is dit bij de goddelozen. Zij liggen neer en staan niet meer op (vers 

13). Als je geen rekening houdt met God, heb je geen toekomst. Alleen met Jezus 

Christus heb je toekomst. Je mag leven in Gods licht. Wil je dat? Beken kleur en 

geniet van het leven met God. Nu al en tot in eeuwigheid. 

 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 1  

Dinsdag: Spreuken 4:10-27  

Woensdag: Matteüs 25:31-46 

Donderdag: Romeinen 3:1-20   

Vrijdag: Johannes 8:12-29 

Zaterdag: Jakobus 1:12-18  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe ga jij om met verleidingen? 

Ontvlucht je ze of voed je ze? 

• Hoor jij bij de goddelozen of bij 

hen die bij God schuilen? En waar 

blijkt dat uit? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Is de bijbel uiteindelijk niet te 

zwart-wit? 

• Vers 9 zegt dat zij die bij God 

schuilen hun dorst lessen met een 

stroom van vreugden. In hoeverre 

ken je dat uit ervaring? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preek-kast. 


