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Lezen: Psalm 130
Tekst: Zondag 51

Vergeving betekent niet :

we komen weg met onze schuld,

maar God neemt onze schuld weg!

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

LEVEN VAN VERGEVING

Wij leven in een zogenaamde sorry-cultuur. Dat wil zeggen dat mensen over het
algemeen gemakkelijk excuses maken. Maar dan niet voor dingen die ze fout
hebben gedaan, maar voor als iets verkeerd is overgekomen. Dat spijt mensen
dan. Bovendien worden er in een sorry-cultuur geen konsekwenties aan een
excuus verbonden. Men zegt “sorry” en gaat vervolgens over tot de orde van de
dag. Tegelijk zie je ook dat de samenleving moeite heeft met de sorry-cultuur.
Mensen pikken het niet wanneer mensen wegkomen met een sorry. Men verlangt
genoegdoening. Je ziet dat sterk terug op social media. Wanneer iemand uit de
bocht vliegt, kookt daar de volkswoede. Zo wordt er in onze cultuur omgegaan
met schuld. Aan de ene kant zeggen we gemakkelijk sorry, zonder er
konsekwenties aan te verbinden. En aan de andere kant willen we een ander niet
vergeven, maar verlangen we naar vergelding.

Zondag 51 spreekt heel anders over schuld en vergeving. Wij worden “arme
zondaren” genoemd. Wij zijn zondaren: we missen het doel van ons leven,
namelijk God en onze medemens volmaakt liefhebben. En daarmee hebben we
een groot probleem. Want zondaren kunnen niet bestaan voor God (Psalm
130:4). Ze kunnen alleen maar om genade smeken (Psalm 130:2). Ze mogen dat
ook doen, want bij de HEER is vergeving (Psalm 130:4).

Dat laat Jezus ook zien als Hij ons leert bidden “en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. God wil zonde zonden vergeven. Hij
neemt er geen genoegen mee dat wij zondaars zijn. Hij pakt het probleem van
onze zonden radicaal aan door Jezus naar de aarde te sturen. Niet om ons de oren
te wassen, maar om ons te redden. Wij kunnen worstelen met ons verleden en
met onze zonden. We kunnen onszelf en anderen beschadigd hebben. Jezus leert
ons ermee naar God de Vader te gaan omdat Hij ons wil vergeven.

Wie leeft vanuit vergeving, is zelf ook bereid anderen te vergeven. Dit is geen
automatisme en het kan tijd kosten, maar Zondag 51 zegt dat je wel het “vaste
voornemen hebben onze naasten van harte te vergeven.” Dit werkt bevrijdend en
genezend. Het heelt kapotte relaties en zorgt ervoor dat wij met elkaar leven op
een manier zoals God het heeft bedoeld.

Vandaag vieren we avondmaal. We vieren dat Jezus Christus onze schuld heeft
weggenomen en dat we mogen leven vanuit vergeving.

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Psalm 32

Dinsdag: Psalm 103
Woensdag: Matteiis 18:21-35
Donderdag: Filippenzen 2:1-17
Vrijdag: Hebreeén 12:14-17

K Zaterdag: 1 Johannes 2:1-19

f Om over na te denken: \

1. In hoeverre leef je echt als een
bevrijd mens omdat je zonden
door Christus vergeven zijn?

2. In hoeverre ben je door de

K sorry-cultuur beinvloed? J

Punten voor geloofsgesprek:

1. Inhoeverre zie je de sorry-
cultuur ook terug in de kerk?
2. Moet je iemand vergeven die

geen berouw heeft?




