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VIA JEZUS KIJKEN WIJ GOD IN ZIJN HART 

 

“De godheid van Jezus Christus” Dat is wat boven artikel 10 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis staat. In dit artikel wordt beleden dat Jezus de ware, eeuwige 

God is. Dat betekent dat toen Jezus op aarde kwam, God zelf dus op aarde kwam. 

Als je naar Jezus kijkt dan kijk je naar God. Dan leer je God kennen. Je zou zeggen 

dat God geen enkele reden had om naar de aarde te komen. Wat had Hij hier te 

zoeken? Er is in deze wereld immers zoveel onrecht en verdriet. En toch kwam 

God in Jezus naar de wereld toe. Niet om de wereld te veroordelen, maar om de 

wereld te redden! (Joh.3:17) Als we naar Jezus kijken dan zien we God in zijn 

hart. En dan zien wij dat God goed is. 

 

Jezus laat ook de diepte van Gods liefde zien. Het meest waardevolle wat je kunt 

geven, is je eigen leven. Nu zouden wij dat wellicht nog wel kunnen voor mensen 

van wie we houden. God gaat een stap verder. Jezus gaf zijn leven voor zondaars, 

voor slechte mensen. (Rom.5:7-8) Voor mensen die in opstand komen tegen 

Hem en Hem op zijn hart trappen. Door te zondigen beroven wij God iedere keer 

weer van zijn eer. En hoe reageert God? Hij gaf zijn Zoon voor ons over aan de 

dood. Als we naar Jezus kijken dan zien we God in zijn hart. En dan zien wij dat 

God goed is. En dat Hij alles voor ons over had. 

 

“Zo is Jezus de ware, eeuwige God, die Almachtige die wij aanroepen, aanbidden 

en dienen.” Zo eindigt artikel 10. De belijdenis dat Jezus Christus God is wil ons 

tot overgave brengen. Zodat wij Jezus aanroepen. Al biddend ons leven in zijn 

hand leggen. En dat we Hem aanbidden en eren als God. Niet alleen maar met 

woorden, maar met ons hele leven. Jezus wil dat wij Hem dienen. Dat het in ons 

leven terug te zien is dat we Hem als onze Heer erkennen. Dat is de inzet van 

artikel 10. Het legt niet uit hoe het precies zit dat Jezus God is. Dat is ook niet uit 

te leggen. Maar we verdedigen het wel omdat het een boodschap van 

levensbelang is. Want als we naar Jezus kijken dan zien we God in zijn hart. En 

dan zien wij dat God goed is. En dat Hij alles voor ons over had. Prijs Hem 

daarvoor! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Johannes 1:1-18 

Dinsdag: Filippenzen 2:1-6  

Woensdag: Romeinen 5:1-21 

 Donderdag: Hebreeën 1:1-14  

 Vrijdag: Johannes 5:14-23  

Zaterdag: Openbaring 5:1-14  

 

 

   

Om over na te denken: 

• Wat roept het lezen van artikel 

10 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis bij je op? 

• In hoeverre zie je God ook als 

een liefdevolle God?  

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Als we Jezus niet zouden kennen, 

zouden we ook God niet goed 

kunnen kennen. Wat vind je van 

deze stelling? 

• In hoeverre erken jij Jezus als 

God?   

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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