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Lezen: Galaten 2:15-21
Tekst: Zondag 24 (v&a 64)

Wie in de sloot springt, wordt nat.

Wie echt in Jezus Christus gelooft,

wil leven tot eer van God.

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

GENADE LAAT )JE LEVEN BLOEIEN

Als je van te voren al weet dat je een tien voor je examen haalt, is de kans groot
dat je er niet voor gaat leren. Waarom zou je ook? Je weet toch al dat je een tien
krijgt. Als je dat nu eens doortrekt naar het leven met God: als je weet dat je
alleen uit genade gered wordt, waarom zou je dan nog naar Gods geboden gaan
leven? Je weet toch dat je gered bent dankzij Jezus? Waarom zou je dan nog het
goede doen?

Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik iets doe waarvan ik weet dat het strijdt
met wat God wil. “Maar,” denk ik dan, “God vergeeft me toch wel.” De vraag die
Zondag 24 stelt: maakt de leer van Gods genade ons niet “zorgeloos en
goddeloos” is dan ook terecht. Het antwoord dat gegeven wordt luidt: “Nee,
want het kan niet anders, of ieder die door waar geloof in Christus ingeplant is,
brengt vruchten van dankbaarheid voort.” Met andere woorden: als je gelooft in
Christus wil je niet goddeloos leven! Dan wil je voor God leven!

Maar dan moet je wel echt geloof hebben. Alleen dan ben je ingeplant in
Christus. Geloven is dan ook veel meer dan weten dat Jezus 2000 jaar geleden
voor je zonden gestorven is. Zijn dood is geen levensverzekering zodat je
gewoon vrolijk kunt zondigen omdat Jezus voor je gestorven is. Wie echt gelooft
is ingeplant in Christus, nauw verbonden met Hem. Jezus is niet iemand die
2000 jaar geleden leefde met Christus, maar Hij is de Zoon van God die vandaag
in je wonen wil. (Gal.2:20). Dichterbij dan dat kan God niet bij ons komen.

En omdat Christus in ons woont, komt er vrucht van de Geest in ons leven. Dat
kan niet anders. Als je de waterkoker aanzet, gaat het water koken. Wanneer je
aan Christus verbonden bent, ga je voor God leven. Zo komt je leven tot bloei.
Dat hoef je dus niet zelf te realiseren. Het is een geschenk van God dat Hij in
Christus aan ons geeft.

Dat is allesbehalve een vrijbrief om er maar op los te leven. Dat kan niet eens:
want wie verbonden is met Christus gaat vrucht dragen. Zo komt je leven tot
bloei. Tot eer van God en tot zegen van de mensen om je heen.

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Matteiis 20:1-16
Dinsdag: Johannes 15:1-16
Woensdag: Romeinen 3:21-31
Donderdag: 1 Korinte 6:12-20
Vrijdag: Jakobus 1:19-27

k Zaterdag: Jakobus 2:14-26j

/ Om over na te denken: \

e Ben jij door “waar geloof in Chris-
tus ingeplant”?
e Kunjein je eigen leven vrucht

\ van de Geest aanwijzen? /

/Stellingen voor geloofsgesprek:\

e Merk je dat Christus in jou is?

e Denk je wel eens: “het is niet zo
heel erg dat ik zondig want Jezus
is toch voor mijn zonden ge-

k storven?” /
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