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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

DE VALKUIL VAN DE VERLEIDING… 

 

Mooie praatjes. Dat hebben de dwaalleraren. “Ga voor het genot” zeggen ze. Of 

het nu op seksueel gebied is of als het gaat om eten en drinken. Laat je door niets 

en niemand hinderen. Ze weten het ook nog mooi te verbinden aan Jezus 

Christus: Je bent vrij dankzij Hem en je kunt daarom doen en laten wat je wilt. 

Laten we eerlijk zijn: is het niet aantrekkelijk wat de dwaalleraren beloven. 

Complete vrijheid. Dat je op seksueel gebied ongeremd kunt genieten. Daar kun 

je afkeurend over spreken, maar raakt het ook niet ergens een verlangen aan? 

Wie durft te zeggen dat hij daar totaal niet vatbaar voor is? En als het om 

grenzeloos consumeren gaat - eten, drinken en ontspanning – dan verschillen 

christenen toch niet zoveel van niet-christenen?  De dwaalleraren beloven 

vrijheid: grenzeloos genieten van het  leven. Dat klinkt veelbelovend. 

 

Maar schijn bedriegt. Petrus vergelijkt de dwaalleraren met droogstaande 

bronnen en mistflarden die voortgejaagd worden. (vers 17) Bronnen en 

mistwolken waren in het droge Midden-Oosten van levensbelang. Maar als 

bronnen droogstaan en mistwolken wegdrijven dan heb je er helemaal niets aan. 

Het lijkt veelbelovend, maar het zijn loze beloften. Zo is het met de dwaalleraren 

ook. Ze beloven vrijheid, maar het streven naar genot leidt tot slavernij van het 

verderf. Je raakt er los van God door. Het leidt naar de ondergang. Gaan voor 

genot levert geen vrijheid op, maar je wordt een slaaf van je eigen verlangens en 

van jezelf. Het onbegrensd uitleven van seksuele verlangens heeft zoveel mensen 

en relaties beschadigd. En wie meer en meer wil consumeren is nooit tevreden of 

dankbaar. Daar wordt je geen beter mens van. Alle beloften van vrijheid ten spijt. 

 

Zorg daarom dat je gebonden bent aan Christus. Dat levert echte vrijheid op. Het 

is te vergelijken met een zonnebloem die groeit en steedse hoger wordt. Op een 

gegeven moment moet je de steel aan een stokje binden. Dan knakt de steel niet, 

maar kan de bloem tot bloei komen. Zo is het met ons ook. Alleen in 

verbondenheid met Christus kunnen we bloeien. Dat is de echte vrijheid. Want 

Jezus maakt ons vrij van oordeel en zonden. Hij leert ons onszelf te verloochenen 

en Hem na te volgen in een leven gericht op Gods eer. Dat geeft echte ruimte en 

vrijheid. 

 

Dwaalleraren zullen er altijd zijn. Wees er op voorbereid. Wat ze zeggen is 

veelbelovend. Maar het richt je te gronde. Blijf daarom gebonden aan Christus. 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: Psalm 36 

Dinsdag: 1 Petrus 4:1-11       

Woensdag: Judas 1-25         

Donderdag: Johannes 8:21-36          

Vrijdag: Romeinen 6:1-14     

Zaterdag: Romeinen 6:15-23 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre merk je de valkuil 

van de verleiding en hoe ga je 

daar mee om? 

• Wat betekent het voor jouw  

persoonlijk leven dat je een slaaf 

van Jezus bent? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre geloof je dat alleen 

Jezus echte vrijheid geeft? 

• Hoe blijf je verbonden met 

Jezus? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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