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Het evangelie is niet wettisch of moralistisch,

maar wel levensveranderend!
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DANKZIJ GODS GENADE MOGEN WIJ BI] GOD HOREN

"HEER, wie mag gast zijn in uw tent?" Dat is de vraag die in Psalm 15 centraal
staat. Gods tent was de tent waarin de ark van het verbond stond. Het was de
plek waar God als het ware woonde. Het was een stukje hemel op aarde.
Heidenen moesten proberen bij hun goden te komen, maar de HEER komt naar
mensen toe. Dat zien we het mooist bij Jezus Christus. God zag dat de wereld in
zonden verloren lag en kapot ging door de vloek van de zonde. Daarom stuurde
Hij zijn Zoon naar de aarde om de vloek weg te dragen. Daar begint het allemaal
mee: God komt naar ons toe, in het bijzonder in Jezus Christus!

Dat wij bij God kunnen komen is een wonder. Wij zijn immers zondaars. Dat zag
je ook duidelijk in de tent van de HEER (en later in de tempel): daar werden
offers gebracht. Deze offers beeldden de verzoening uit: het offerdier werd als
het ware in plaats van de offeraar gestraft. Na Jezus' sterven stierf scheurde het
gordijn in de tempel als teken dat er een einde was gekomen aan de offerdienst.
Dat kwam omdat Jezus het volmaakte offer had gebracht. Alleen dankzij dit offer
kunnen wij nu kinderen van God zijn.

Veel christenen voelen zich opgejaagd en onzeker: doe ik het allemaal wel goed
genoeg om bij God te mogen komen? We moeten echter beginnen bij de genade.
Wie mag er bij de HEER wonen? Mensen die van genade willen leven!

Wanneer je je gewonnen hebt gegeven aan Gods genade, wordt je een ander
mens. Dan ga je het goede doen. De bijbel geeft daar ook voorbeelden van:
Noach (Gen.6:9) en David (2 Sam.2:23-24) bijvoorbeeld. De bijbel zegt dat ze
goed waren. Dat wil niet zeggen dat ze geen zonden deden - de bijbel laat zien
dat ze dat weldegelijk deden - maar ze leefden oprecht voor God. Hoe zo'n leven
eruit ziet maakt Palm 15 duidelijk in de verzen 2-5. Leven met God is niet
vrijblijvend, maar heeft alles te maken met hoe je in het dagelijks leven staat,
hoe je omgaat met je naasten. God vraagt van ons concrete gehoorzaamheid.
Niet als voorwaarde om bij Hem te mogen horen, maar als gevolg van Gods
genade in ons leven.

"Wie zo doet, komt nooit ten val." Zo eindigt de psalm. Wie leeft met God, wie
zich door Christus laat leiden, gaat de volmaakte weg (vs.1) en zal niet vallen.
Dat wil zeggen: die zal de volmaakte weg kunnen blijven bewandelen. De weg
naar Gods Koninkrijk, het leven op de nieuwe aarde. Dan kun je voor je gevoel
struikelen en vallen, maar dan richt God je steeds weer op en mag je verder
gaan op de weg naar Gods volmaakte Koninkrijk. Dankzij Christus!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: 1 Koningen 8:22-30
Dinsdag: Psalm 17
Woensdag: Spreuken 11:1-31
Donderdag: Amos 5:14-27
Vrijdag: Jakobus 2:14-26

k Zaterdag: 1 Johannes 3:1-10/

/ Om over na te denken: \

e Inhoeverre ben je geraakt door
Gods genade?
e "Zijn eed breekt hij niet" (vs.4c)

K Wat betekent dit voor jou? /

f Punten voor geloofsgesprek:\

e Hoe kunnen wij elkaar helpen en
motiveren om "de volmaakte
weg" te gaan (vs.1)?

e Kun je elkaar vertellen hoe Gods

genade in jouw leven door-
werkt?




