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Tekst: Zondag 1

Eigen baas zijn is een illusie,

eigendom van Christus zijn een zegen!

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

IK BEN VAN JEZUS CHRISTUS!

Is Zondag 1 nog wel relevant? Het gaat over troost en over het feit dat wij van
Jezus Christus zijn. Hij heeft ons met zijn bloed gekocht. Dat was in de tijd dat de
Catechismus werd geschreven (1563) misschien belangrijk. De mensen voelden
zich toen zondig en waren bang voor God. Dan geeft Zondag 1 inderdaad
houvast. Maar vandaag? Wij zijn toch niet meer bang voor God? Ook is het niet
aantrekkelijk om te geloven dat je van Christus bent. Wij zijn liever eigen baas.
Bovendien zitten wij eerder op zingeving te wachten dan op troost. Toch is het
goed om stil te staan bij Zondag 1. Het is puur evangelie wat we hier belijden!

In onze cultuur is onafhankelijkheid het meest belangrijke. Wij nemen graag het
heft van ons leven in eigen hand. Maar dat is onmogelijk! Er zijn zoveel faktoren
die we niet in de hand hebben, maar die wel van invloed zijn op ons leven. Ook
zijn wij niet vrij in het maken van keuzes. Wij zijn geschapen om God te dienen
en als wij dat niet doen ontstaat er een lege plek in ons leven die gretig wordt
ingenomen door afgoden. Dan denk je vrij te zijn, maar feitelijk ben je gebonden
aan de afgoden die je op jezelf terugwerpen. Dat leidt tot onzekerheid en
eenzaamheid. En dan juicht Zondag 1: je bent geen eigen baas. Je bent eigendom
van Christus! Hij heeft je bevrijd van de macht van het kwaad.

Jezus gaf zijn leven voor ons. Zo kocht hij ons met zijn bloed. Zoveel houdt Hij
van ons. Als je worstelt met zonden en met de gevolgen daarvan, dan mag je
daar troost in vinden. Gods liefde gaat naar je uit. Je hoeft niet bang te zijn voor
God. In de praktijk blijkt namelijk dat angst voor God ook vandaag voorkomt.
Kijk daarom naar Christus en geef je over aan zijn liefde.

Omdat Christus de hoogst mogelijke prijs voor je heeft betaald, mag je ook
geloven dat Hij voor je zorgt en zuinig is op je. Voor je gevoel zie je dat niet altijd
terug in je leven. Toch heeft God het beloofd (Rom. 8.28). Hij nodigt je uit om je
daar in geloof aan over te geven: “vertrouw Mij maar, Ik heb mijn leven voor je
gegeven, Ik zorg voor je!”

Christus is het levende Woord(1 Joh.1:1) en Hij werkt ook vandaag in ons. We
moeten ervoor waken dat we Hem niet opsluiten in het verleden of in de
toekomst. Vandaag al werkt Hij met zijn Geest in ons. Daarom mogen wij ook
verwachten dat er iets van de vrucht van de Geest (Gal.5:22) in ons leven terug
te zien is. En dat wij - verbonden met de Vader en de Zoon - meer en meer op
Christus gaan lijken. Jezus maakt ons weer echt mens, een mens zoals God het
bedoeld had. Dat geloof geeft houvast. Daarmee kunnen wij leven en sterven.

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Markus 10:32-45
Dinsdag: Romeinen 8:31-39
Woensdag: 2 Korinte 1:1-11

Donderdag: Kolossenzen 2:6-15
Vrijdag: 1 Petrus 1:13-25

k Zaterdag: Openbaring 14:1-5j

f Om over na te denken: \

e Ben jij bang voor God?

e In hoeverre verlang je er naar om
in je leven meer en meer op Jezus
Christus te gaan lijken?

\ )

/ Punten voor geloofsgesprek:\

e Watis jouw troost/houvast in dit
leven?

e Herken je het dat Jezus soms
meer een overlijdensverzekering

is dan een levende kracht in ons

K leven? /
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