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DAT GELOOF JE TOCH NIET?! 

 

Wat zou je een ander graag het geloof willen geven. Maar dat gaat niet. Sterker 

nog: je kunt jezelf niet eens geloof geven. Er zijn mensen die hebben het echt 

geprobeerd: ze zijn in kerk geweest en hebben Alpha gevolgd. Ze willen echt 

geloven, maar het geloof doet ze niets. Het geloof moet je echt gegeven worden. 

Het geloof is een geschenk (Efeze 2:8). 

En de enige die dat kan doen is de Heilige Geest. Hij moet het geloof geven. Het is 

ook nogal wat wanneer je gelooft. Paulus laat in Efeze 2 zien dat wij van onszelf 

geestelijk dood zijn (vers 1, 5) en van nature blootstaan aan Gods toorn (vers 3). 

Dat klinkt niet prettig in de oren. Daar willen we niet aan. Het is echt de Geest die 

ons daar de ogen voor moet openen. En Hij doet dat niet om ons naar beneden te 

halen, maar om ons te stimuleren onze redding bij Christus te zoeken. 

Moet je dan maar afwachten of de Geest je geloof wil geven? Zondag 25 zegt dat 

de Geest het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het evangelie. 

Daarom moeten predikanten zich daar steeds op bezinnen: hoe breng ik het 

evangelie? Preken is niet allerlei waarheden vertellen, maar proberen harten van 

mensen anno nu te bereiken met het evangelie. En hier ligt ook een belangrijke 

verantwoordelijkheid voor de kerkganger. Met welke houding zit je in de kerk? 

Bid je ook om een geopend hart? Of zit je consumptief in de kerk  en sluit je in 

feite je hart af? 

Het geloof is irrationeel. Het is ook niet voor te stellend dat dat heilige en eeuwige 

God zich over mij, klein en zondig mens, liefdevol ontfermt. Dan kan ons geloof 

ook nog eens aangevochten worden door moeiten die je kunnen overkomen. Dan 

kan de twijfel toeslaan. Verbaas je er niet over want dat is helemaal niet vreemd. 

De duivel is immers continue bezig om ongeloof en onrust in je hart te zaaien. Er 

is een geestelijke strijd gaande om je ziel. Hierdoor verloopt je geloof met pieken 

en dalen. Daarvoor heeft God sacramenten gegeven, tekenen en zegels (doop en 

avondmaal) om ons geloof te versterken. Om ons er van te doordringen dat het 

echt waar is dat Jezus Christus onze redder is. 

Het geloof is niet vanzelfsprekend. Het is toch ook niet te geloven?! Bezoek 

daarom trouw de kerkdiensten en gebruik de sacramenten. Want zo wil de Geest 

je geloof geven en versterken. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Ezechiël 36:22-38       

Dinsdag: Matteüs 13:1-23 

Woensdag: Johannes 3:1-13 

Donderdag: Romeinen 10:9-21    

Vrijdag: Hebreeën 11:1-12  

Zaterdag: 1 Petrus 1:13-25       

 

 

 

     

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre merk jij dat er een 

geestelijke strijd gevoerd wordt 

om je ziel? 

• Welke rol spelen doop en avond- 

maal in je geloofsleven? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe merk je dat de Geest ook jou 

geloof wil geven? 

• Is de preek het belangrijkste 

onderdeel van de kerkdienst? 

 

mailto:g.v.h@kpnmail.nl

