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Week 2 van 40-dagen-project 

 Samen één 

 

Lezen: Titus 2 

Tekst: Titus 2:14 

 

 

Wij zitten niet in de kerk voor onszelf 

maar omdat wij als volk van God 

samen Jezus willen volgen!
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VERSCHILLENDE GENERATIES: SAMEN ÉÉN OM VOOR GOD TE LEVEN 

 

In de kerk zitten verschillende generaties. En de verschillende generaties 

kunnen het geloof verschillend ervaren en er op verschillende wijze invulling 

aan geven. In de praktijk blijkt dat dit de eenheid in de gemeente onder druk 

kan zetten. We proberen aak alle generaties in de kerk tevreden te houden door 

te vragen of mensen een beetje willen geven en nemen. Dat hoeft op zich niet 

verkeerd te zijn, maar tegelijk mag het in de kerk ook een spade dieper en een 

geestelijk niveau hoger. Daar kan de tekst ons bij helpen.  

Paulus schrijft dat wij door Jezus Christus van alle zonde zijn vrijgekocht. Dat 

was nodig omdat wij allemaal schuldig tegenover God en elkaar staan. Mensen 

kunnen onder die schuld gebukt gaan. Bijvoorbeeld wanneer je in het verleden  

iemand hebt beschadigd of vertrouwen hebt geschonden. Daar kun je mee 

worstelen. Wat een zegen om dan te mogen geloven dat Jezus ons heeft 

vrijgekocht van de zonde. Daarmee heeft Hij, aldus de tekst, tot zijn volk 

gemaakt! Van nature hebben wij niets bij God te zoeken, maar dankzij Jezus 

horen wij bij Gods volk. Je mag dankzij Christus' genade onderdeel zijn van dat 

volk... Jezus kwam niet naar de aarde om individuen te redden, maar om een 

volk te verzamelen. Om mensen met elkaar te verbinden. 

We zien in Titus 2 dan ook dat generaties niet los van elkaar leven. De ouderen 

hebben een boodschap voor een jongere generatie. Juist omdat ze samen met de 

jongeren één volk vormen. Het is zo belangrijk dat de verschillende generaties 

in de gemeente met elkaar in gesprek zijn en blijven. Om elkaar op die manier te 

helpen en te stimuleren om voor Jezus te leven. Want dat is uiteindelijk het doel 

van ons gemeente-zijn. 

Paulus wijst daarop als hij zegt dat wij zijn vrijgekocht van alle zonde en tot 

Gods volk zijn gemaakt, "dat vol ijver is om het goede te doen." Het gaat er in de 

kerk dus niet maar om dat wij ons er zo prettig mogelijk voelen, of dat wij ons 

geloof daar zo prettig mogelijk kunnen beleven. Dat is allemaal belangrijk, maar 

het dient een hoger doel: dat wij vol ijver het goede doen. Dat wij als volk van 

God ons leven van alle dag door Jezus laten bepalen. Wil je dat? Samen met de 

gemeente Jezus volgen? 

 In de lijdenstijd denken wij als gemeente na over het samen één zijn. Dat God 

ons daarbij mogen zegenen en steeds weer en meer eenheid geven. Tot zijn eer! 

 

 

Leesrooster: 

 

Zondag:Johannes 5:19-23 

Maandag:Genesis 4    

Dinsdag: Jozua 4   

Woensdag: Maleachi 3:22-24   

Donderdag: 1 Petrus 1:3-12    

Vrijdag: Genesis 34   

Zaterdag: Lukas 2:41-52 

 

Ik volg het leesrooster uit Samen één 

 

 

 

 

  

5 stellingen: 

 

1. De jongere generaties in de kerk 

kunnen niet zonder de oudere 

generaties 

2. De oudere generaties in de kerk 

kunnen niet zonder de jongere 

generaties 

3. In de gemeente zou geen sprake 

mogen zijn van een generatiekloof 

4. Ik heb oprechte interesse in en 

liefde voor gemeenteleden van 

andere generaties 

5. Ik ervaar alle generaties in de 

kerk als een geschenk van 

Christus 


