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TWIJFEL: EEN GEBED ZONDER EINDE? 

 

Wij leven in een cultuur waarin geloof in God allesbehalve vanzelfsprekend is. 

De overgrote meerderheid van ons land gelooft niet in God. Dat is de cultuur 

waarin wij leven en waardoor wij beïnvloed worden. Dat kan er zomaar toe 

leiden dat ons geloof gaat wankelen: is God er eigenlijk wel?  

 

Bij David wankelde het geloof ook. Hij merkte niet zoveel van God. God had hem 

beloofd dat hij koning zou worden, maar het leek wel alsof God dit vergeten 

was. Want in plaats van dat David koning was, moest hij vluchten voor Saul en 

was zijn leven in gevaar. Het gaat ten koste van zijn geloof: “HEER, bent U mij 

soms vergeten?” (Psalm 13)  

Dat gevoel kan ons ook wel eens bekruipen: God heeft beloofd voor ons te 

zorgen, maar dat ervaar je niet altijd zo. Dat kan je geloof onder druk zetten. Op 

die manier probeert de duivel ons van God los te weken. Hij wordt door Zondag 

52 een doodsvijand genoemd. Hij is uit op onze geestelijke ondergang en zet 

alles op alles om ons bij God weg te halen of te houden. Daarbij maakt hij slim 

gebruik van de wereld en ook van ons eigen hart. 

 

Zondag 52 zegt dat wijk onszelf niet kunnen standhouden tegen de aanvallen 

van de duivel. Gelukkig mogen wij met onze twijfel naar God toe gaan. Dat deed 

David ook in Psalm 13. Het gebed is van levensbelang als het gaat om onze 

omgang met God. Geloven zonder gebed kan niet, het is een vorm van 

droogzwemmen. Vertel God daarom je vragen en twijfels maar.  

 

David zegt dat hij vertrouwt op Gods liefde (vers 6). Hij voelt of ervaart die 

liefde niet, maar hij vertrouwt erop. Ook wij mogen op die liefde vertrouwen, 

want wij mogen Jezus Christus kennen.  Daarom is het goed om bij twijfel je 

altijd weer op Jezus te richten. Hij is het bewijs dat God een God van liefde en 

genade is, een God op wie wij kunnen vertrouwen. 

 

Zoek God steeds weer in gebed, leef met Hem en geef je in vertrouwen aan Hem 

over. En weet dat er een dag komt waarop Jezus terugkomt naar deze wereld. 

Dan behoort de twijfel voorgoed tot het verleden en verandert ons gebed om 

geloof in een eindeloze lofzang.  

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Job 2:1-10  

Dinsdag: Psalm 42   

Woensdag: Matteüs 4:1-11   

Donderdag: 1 Korinte 10:1-15 

Vrijdag: Efeze 6:10-20  

  Zaterdag: Jakobus 1:2-18   

 

   

 

 

 

Om over na te denken: 

 

• Merk je dat de duivel je bij God 

vandaan probeert te halen?  

• In hoeverre vertrouw je op Gods 

liefde, zoals David deed in Psalm 

13? 
 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Heb jij te maken met geloofs-

twijfel? En zo ja: hoe ga je daar 

mee om? 

• Kun je iets over je gebedsleven 

vertellen? 
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