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WIJ ZIJN DE ENIGEN NIET… 

 

Sinds de Verlichting (17e eeuw) is ons wereldbeeld gesloten. Wij hebben geleerd 

ons verstand te gebruiken. We zoeken voor alles een logische verklaring. In zo’n 

wereldbeeld is er geen ruimte voor engelen. Ik betrap mijzelf erop dat dit 

denken ook mijn geloofsleven beïnvloedt. Op grond van de bijbel geloof ik dat 

engelen bestaan, maar in mijn geloofsleven spelen ze nauwelijks een rol.  

Het gesloten wereldbeeld benauwt veel mensen. Want als er niets 

bovennatuurlijks is, dan betekent dat dat wij teruggeworpen zijn op onszelf. 

Dan zijn wij zelf de maat en het centrum van alles en dan is er ook geen 

perspectief. Met die gedachte is nauwelijks te leven en je merkt dan ook een 

verlangen dat er meer is dan wat kunnen zien en verklaren. Dat uit zich op 

verschillende manieren: van interesse in het paranormale tot het zoeken naar 

buitenaards leven. En in New Age-stromingen wordt onbekommerd gesproken 

over engelen. Ook al staat dit spreken inhoudelijk ver van de bijbel af het geeft 

wel aan dat mensen het moeilijk vinden om te leven met de gedachte dat er 

niets bovennatuurlijk is: er moet toch meer zijn?! 

En dan zegt de bijbel dat er meer is! God is de Schepper van de hemel en de 

aarde. Ook de engelen zijn door Hem geschapen. Nu geeft de bijbel geen 

uitgebreide engelenleer. Links en recht wordt er wel het één en ander over 

gezegd: we hebben een aantal puzzelstukjes zonder dat de hele puzzel precies 

gelegd kan worden. God heeft in ieder geval de engelen goed geschapen. Op een 

gegeven moment is er een zondeval bij de engelen geweest. De slechte engelen 

zijn uit op onze ondergang, terwijl de goede engelen de gelovigen helpen. God 

geeft zijn engelen opdracht om ons te helpen. 

De mens is niet de enige in Gods schepping. Dat laat zien dat het niet om ons 

mensen draait. Hebreeën 1 schrijft: het gaat niet om de mens, het gaat ook niet 

om engelen, maar het gaat om Christus, om de Zoon van God die ons met de 

Vader verbindt zodat wij God gaan loven. En dat loven kun je alleen doen als je 

geraakt bent door de macht en de liefde van God. Nadenken over de schepping 

kan ons daarbij helpen. Het laat aan de ene kant Gods macht zien en tegelijk ook 

Gods genade. Want God gaf zijn Zoon die de schepping draagt (Hebr.1:3). Alle 

eer aan Christus onze Heer! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 34 

Dinsdag: 2 Koningen 6:8-23 

Woensdag: Jesaja 6:1-13 

Donderdag: 2 Korinte 11:1-15  

Vrijdag: Judas 1-10 

Zaterdag: Openbaring 5:1-14 

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre spelen engelen een 

rol in je geloofsleven? 

• Heb je wel eens een engel gezien 

of ken je iemand die wel eens een 

engel heeft gezien? En wat vindt  

je daarvan? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat is gevaarlijker: niet geloven  

• dat er engelen bestaan of je bezig 

houden met occultisme? 

• Wat betekent het voor jou dat de 

duivel – ook een engel! – zich  

voor kan doen als een engel van  

het licht (2 Korinte 11:14)?  


