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WAT U DOET IS GOED… 

 

Het leek wel alsof God zich niet meer met Israël bemoeide. Politiek gezien stelde 

het land niet veel meer voor en het was al eeuwen geleden dat er voor het laatst 

een profeet was geweest. Maar dan komt er opeens een engel met goed nieuws:  

“De Messias zal worden geboren” Dat is ook voor ons een enorme bemoediging 

zijn. We kunnen soms het gevoel hebben dat God niet betrokken is op deze 

wereld. Maar de aankondiging van Jezus’ geboorte laat het zien God de wereld 

niet aan haar lot overlaat. In Jezus komt Hij reddend naar deze wereld toe. 

Maar Jezus kwam niet alleen om onze zonden te vergeven. “Hij zal voor eeuwig 

op de troon van David zitten” zegt de engel tegen Maria. Jezus kwam om het 

Koninkrijk van God te stichten. En als Koning wil Hij ons doen en laten bepalen. 

Dat betekent niet dat wij keihard ons best moeten doen om Jezus te 

gehoorzamen. Daar worden we alleen maar rusteloos van omdat we steeds weer 

zullen merken dat we daarin tekortschieten. Het is bovendien ook hoogmoedig 

om te denken dat wij uit eigen kracht als burgers van Gods Koninkrijk kunnen 

leven. Leven als kind van God kun je alleen uit genade doen! Omdat Christus het 

je geeft. Als je dat ziet dan komt er rust en vrede in je leven. Dan laat je je niet 

opjagen door je geweten of door andere mensen, maar dan zeg je net als Maria: 

“Ik wil de Heer dienen: laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd.” 

Dat kun je alleen zeggen wanneer je in Jezus Gods trouw en genade hebt gezien. 

Het tekstverhaal staat vol van die trouw en genade. De engel zegt dat het kind van 

Maria voor eeuwig op de troon van David zal zitten. God gaat de belofte die Hij 

eeuwen geleden aan David had gegeven (2 Sam.7:16) vervullen. Het leek alsof 

God die belofte vergeten was, maar niets is minder waar. God is eeuwig trouw 

aan zijn plan met de wereld. Het beloofde Koninkrijk van recht en vrede komt!  

Maria geeft zich in geloof over aan de Heer. Ze maakt haar leven ondergeschikt 

aan Gods plan met deze wereld. Dat is wat de HEER wil: dat wij ons leven 

inpassen in Gods grote plan. En dat heeft onherroepelijk gevolgen voor ons leven. 

Bijvoorbeeld  voor hoe we omgaan met geld, seksualiteit en relaties. Daarom is 

het goed ons daarop te bevragen: is het te zien in mijn leven dat Jezus Koning is? 

En dan niet angstig (“leef ik wel goed genoeg?”)  maar wel eerlijk: ben ik echt 

geraakt door Gods genade en liefde? Geef ik me daar echt aan over?  

Het is advent. Jezus komt. God laat ons niet aan los over. Hij is genadig en trouw. 

We kunnen ons in geloof aan Hem overgeven… 

 
 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Lukas 1:5-25 

Dinsdag: Lukas 1:39-56   

Woensdag: Matteüs 1:18-25  

Donderdag: 2 Samuël 7:1-16 

Vrijdag: Jesaja 7:1-25    

Zaterdag: Micha 4:1-14 

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ervaar je in je leven  

de rust van het evangelie van 

Christus?  

• Wat betekent het voor jou dat de 

HEER trouw en genadig is?  

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• “Laat er met mij maar gebeuren 

wat U hebt gezegd.” In hoeverre 

kun je dat Maria nazeggen? 

• Hoe kun je je leven van alle dag 

inpassen in Gods plan met deze 

wereld? 


