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DE KOMST VAN JEZUS ZET ONS IN BEWEGING  

 

Het is prachtig om ergens vol verlangen naar uit te kijken. Naar de geboorte van 

je kind bijvoorbeeld. Of naar die vakantiereis die je gaat maken. In de adventtijd 

kijken we ook uit: naar de komst van Jezus. En die verwachting wil ons leven 

beheersen. Zoals ouders reikhalzend uitkijken naar de dag dat hun kindje komt. 

  

De engel Gabriël vertelt Maria dat ze de moeder zal worden van de zoon van God. 

Ook vertelt hij haar dat een verwante van haar. Elisabet, ondanks haar hoge 

leeftijd zwanger is. Maria reist daarop direkt naar Elisabet toe. Ze wil weten wat 

er gebeurd is en ervaringen delen. Maria kan niet stil blijven zitten. De hemel zet 

mensen in beweging. Pas op dat het evangelie niet vanzelfsprekend wordt. 

Verlies de verwondering niet. Het is zo bijzonder: wij met al onze tekortkomingen 

mogen kind van God zijn! Als je dat beseft dan gaat dat je leven beïnvloeden. Dan 

kun je niet stil blijven zitten. 

 

Elisabet noemt Maria “de meeste gezegende van alle vrouwen” (vers 42). Ze 

bewijst de jonge Maria eer. Dat was in strijd met de etiquette van die tijd. Elisabet 

was de oudste en stond daarmee boven Maria. Maar Elisabet kent haar plaats. Ze 

beseft dat God anders met verhoudingen omgaat dan mensen. Maria zingt daar 

ook over in haar lied (vers 51): mensen die zich verheven wanen, worden door 

de HEER uiteengedreven. God laat zich niet imponeren door mensen die vol zijn 

van zichzelf. Zo verandert het evangelie mensen. Wie uitkijkt naar de komst van 

Jezus is nederig. En die gaat zijn leven daarop afstemmen.  

 

Als Maria Elisabet groet, springt het ongeboren leven in Elisabet van vreugde op 

(vers 44). Het evangelie is een zaak van blijdschap. Jezus kwam naar de wereld 

om mensen te redden! Dat betekent niet dat je altijd blij bent. Daarvoor kan er 

teveel in je leven gebeuren. Maria was ook niet blij toen ze naast het kruis van 

Jezus stond. Blijdschap om het evangelie wil zeggen dat je mag weten dat God in 

Jezus bij ons is gekomen. Om ons te redden! 

 

Het is advent: de Heer komt. De komst van Jezus zet ons in beweging. Je kunt niet 

stil blijven zitten. Het zet alles op zijn kop. En zorgt voor grote blijdschap! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Lukas 1:46-56 

Dinsdag: Lukas 1:57-80   

Woensdag: Lukas 2:1-14  

 Donderdag: Psalm 130   

 Vrijdag: Efeze 1:1-14 

Zaterdag: 1 Johannes 1:5-2:11   

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou dat 

Jezus naar de aarde kwam? 

• Het evangelie is een blijde bood-

schap. Hoe blij ben jij ermee? 

 

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• Op wat voor een manier zet de 

komst van Jezus jou in bewe-

ging? 

• In hoeverre kijk je echt uit naar 

de (weder)komst van de Heer? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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