
 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 4 oktober 2020  

(08.30 uur / 11.15 uur) 

 

 

  

 

 

Lezen/Tekst: Lukas 4:14-22 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

VRIJHEID, BLIJHEID! 

 

Jezus leest in de synagoge in Nazaret een gedeelte voor uit Jesaja. Hij leest een 

aantal verzen uit Jesaja 61 waarin wordt geprofeteerd over de Messias die 

komen zal om een genadejaar uit te roepen. Jesaja doelt op het zogenaamde 

jubeljaar. In het jubeljaar – dat iedere 50 jaar moest plaatsvinden – werd het land 

teruggegeven aan de oorspronkelijke bezitter. En mensen die zichzelf uit 

armoede hadden moeten verkopen als slaaf, kregen hun vrijheid terug. Zo  wilde 

de HEER voorkomen dat rijken steeds rijker werden ten koste van de armen. 

  

Nu kun je denken dat dit alleen iets van vroeger is. Maar vergis je niet: vandaag 

de dag leven er wereldwijd 40 miljoen mensen in slavernij! Denk bijvoorbeeld 

denken aan kinderen die 18 uur per dag voor een hongerloontje in een fabriek 

werken of aan vrouwen die gedwongen in de prostitutie werken. Jezus zegt dat 

Hij de armen gaat bevrijden. Zodat mensen in vrijheid kunnen leven en weer 

mens kunnen zijn zoals God het heeft bedoeld. 

 

Maar Jezus is toch niet gekomen om de armen te bevrijden? Je wordt toch ook 

niet gered omdat je arm bent, maar door te geloven in Christus? Het is goed om 

te bedenken wie er met de “armen” bedoeld worden. We moeten dan niet alleen 

aan mensen denken die te weinig geld hebben: armen waren in die tijd de mensen 

die niet meetelden. Het waren de mensen die bij uitstek beseften dat ze het niet 

konden redden zonder de hulp van God. Voor zulke mensen kwam Jezus naar de 

aarde. Om mensen te bevrijden die beseffen dat ze met lege handen richting God 

staan.  

 

Als Jezus klaar is met lezen van Jesaja’s profetie zegt Hij: “Vandaag hebben jullie 

deze schrifttekst in vervulling horen gaan.” (vers 21) Jezus heeft gesproken en als 

Hij spreekt vraagt dat om ons antwoord. Hoe reageren wij op wat we horen? Als 

Jezus zegt dat Hij al het onrecht gaat recht zetten, wat betekent dat dan voor ons? 

We kunnen niet al het onrecht oplossen. Maar we kunnen ook niet onze 

schouders er voor ophalen. Het moet ons in beweging zetten. Niet uit 

liefdadigheid, maar vanuit het verlangen om Gods recht te herstellen. 

 

Jezus bevrijdt. Vrijheid, blijheid! Niet om te doen en te laten wat we willen, maar 

om vol vreugde te werken aan de komst van Gods koninkrijk! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Leviticus 25:10-22 

Dinsdag: Jesaja 61:1-11 

Woensdag: Psalm 146   

Donderdag: Amos 5:10-27  

Vrijdag: Matteüs 25:31-46   

Zaterdag: Jakobus 2:1-16 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre raakt het sociale 

onrecht jou echt?  

• Jezus kwam om armen te be-

vrijden. Hoe arm ben jij? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Stelling: de kerk moet zich 

beperken tot geestelijke zaken en 

niet te veel bezig zijn met zaken 

die op de politieke agenda horen. 

• Stelling: Wie zich niet druk maakt 

over sociaal onrecht is geen 

oprecht christen. 

 

 

Collecte is vandaag voor 

International Justice Mission. 

Check hun site: www.ijmnl.org 

 

http://www.ijmnl.org/

