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BEWAARD IN GODS GENADE  

 

“Laat ons uw genade zien. Heer, onze God.” Mozes – de dichter van de psalm – uit 

deze hartenkreet niet voor niets. Hij mocht namens de HEER het volk Israël naar 

het beloofde land leiden. Maar toen ze bij Kanaän waren aangekomen en 

spionnen het land hadden verkend, waren de Israëlieten bang geworden: “dit 

land kunnen we nooit innemen.” Voor straf moest het volk toen 40 jaar extra de 

woestijn in. De woestijn is daardoor in de bijbel symbool voor geestelijke 

dorheid, voor een gebrek aan Godservaring. Dat kunnen wij vandaag ook hebben. 

Wij zijn op weg naar de nieuwe aarde, maar er kan zoveel gebeuren dat je je 

vertwijfeld afvraagt of we daar wel ooit zullen aankomen. Het leven lijkt soms zo 

zinloos. Het is onafgebroken keten van opgaan, blinken en verzinken. Psalm 90 

tekent ook de vergankelijkheid van het leven (vers 3 en 5).  

Dat Israël in de woestijn rondzwierf was een oordeel van God. Een oordeel omdat 

het volk de HEER niet vertrouwd had. Een oordeel over een concrete zonde dus. 

Dat kun je niet zomaar overzetten naar vandaag. In de zin van: als iemand sterft 

is dat een straf op een bepaalde zonde. We kunnen wel zeggen dat de dood in zijn 

algemeenheid een straf op de zonde is. Sinds de zondeval zuchten wij onder de 

vloek van de zonde. Wat kun je dan uitkijken naar Gods genade! Psalm 90 

beschrijft Gods oordeel, maar begint met te belijden dat de HEER een schuilplaats 

is (vers 1) en eindigt met de bede om Gods genade (vers 17). En dat geeft hoop. 

Wij mogen uitkijken naar Gods genade. 

We kunnen ook zeggen: uitkijken naar Jezus Christus. In Hem wordt Gods genade 

zichtbaar en tastbaar. Het was uit genade dat Hij naar de aarde kam om voor ons 

te lijden en te sterven. “Keer U tot ons, HEER” zegt  vers 13. In Jezus heeft God 

zich tot ons gekeerd. Vol ontferming is Hij naar ons toegekomen. “Wie kent de 

kracht van uw toorn?” vraagt vers 11. Het antwoord luidt: Jezus! Hij heeft voor 

ons die toorn ondergaan. Dat is de heerlijke boodschap van het evangelie.  

Dit geeft ons leven eeuwigheidswaarde. Want Jezus is niet alleen voor ons 

gestorven, Hij is ook opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood – de straf op de 

zonde – overwonnen. En wij delen daarin. “Bevestig het werk van onze handen” 

zegt vers 17. Dat wil zeggen: laat ons werk niet tevergeefs zijn geweest. In 

Christus heeft God het gebed van Mozes verhoord. Met lichaam en ziel zijn en 

blijven wij met God verbonden. Dwars door de dood heen. In dat geloof 

herdenken we op eeuwigheidszondag onze geliefden die gestorven zijn. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 103  

Dinsdag: Job 20:1-29   

Woensdag: Prediker 9:1-12  

 Donderdag: Matteüs 4:1-11 

 Vrijdag: Romeinen 8:18-39  

Zaterdag: Openbaring 21:1-8   

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ken je woestijn- 

ervaringen in je geloofsleven?  

En hoe ga je daarmee om? 

• Wat betekent Gods genade voor 

jou persoonlijk? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Stelling: als je Psalm 90 los van 

Christus leest kun je alleen maar 

bang worden voor God. 

• Wat betekent het voor je dat je 

leven eeuwigheidswaarde heeft? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                       

                         

                  


