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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

LUISTER GOED NAAR WAT DE HEER ZEGT… 

 

Toen ik verkering kreeg met mijn vrouw was mijn schoonmoeder 54 jaar oud. Ik 

vond haar een oude vrouw. Volgende week wordt ik zelf 54 jaar. Het leven gaat 

snel voorbij. Het confronteert me met de vergankelijkheid van het leven. De mens 

is teer als een bloem (vers 6). Het lijkt allemaal heel wat, maar als de wind 

eroverheen gaat verwelkt de bloem. De mens is als het gras. Daar worden we 

allemaal steeds weer mee geconfronteerd. 

 

Het volk Israël is in ballingschap gevoerd. Het is een straf van de HEER voor hun 

zonden. Maar de HEER kondigt aan dat er een einde aan de straf komt: “haar 

schuld is voldaan” (vers 2). Zo wil de HEER zijn volk troosten. Israël mag dan 

klein en zwak zijn, een speelbal voor de wereldrijken, maar de HEER legt zich er 

niet bij neer. Dwars door de zonden heen gaat God verder met zijn plan. Dit plan 

loopt uit op de komst van de nieuwe wereld en daar werkt God ook vandaag 

gestaag aan door. En niks en niemand kan Hem daarbij hinderen.  

Daar mogen we ons door laten troosten als we rouwen omdat geliefden 

gestorven zijn. En ons vol verdriet afvragen hoe we verder moeten. Die nieuwe 

wereld lijkt ver weg. Net zoals de verlossing van Israël ver weg leek. De steden 

van Juda lagen in puin, maar toch moet hen het goede nieuws bekend gemaakt 

worden (vers 9). Ook al was er niets dat erop wees dat er herstel zou komen.  

 

Tegenover de vergankelijkheid van de mens staat het woord van God. Dit woord 

houdt eeuwig stand (vers 8). Dan kun je denken aan de Bijbel, maar wij denken 

dan vooral aan Jezus Christus. Hij is het levende Woord (Joh.1:14). In Hem heeft 

God het definitief verlossende woord gesproken. Jezus is het antwoord op onze 

vergankelijkheid. De dood is een gevolg van de zonde, net als de ballingschap. Wij 

staan schuldig voor God. En het evangelie laat ons zien dat Christus  onze schuld 

heeft voldaan.  In dat geloof rouwen wij. De dood levert verdriet op. De mens is 

als het gras. Maar de HEER laat er geen gras over groeien en werkt aan de komst 

van de nieuwe wereld. Dan zullen de doden worden opgewekt en de kinderen 

van God voor altijd op de nieuwe wereld mogen wonen. Dat is geen 

zoethoudertje, maar een belofte van God. Hij heeft het gesproken in het leven en 

sterven en in de opstanding van Jezus Christus en zijn woord houdt eeuwig stand! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 103 

Dinsdag: Jesaja 43:1-21   

Woensdag: Prediker 12:1-8 

 Donderdag: Markus 1:1-15 

 Vrijdag: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 

Zaterdag:  1 Petrus 1:22-2:10   

   

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe ga jij om met de 

vergankelijkheid van het/jouw 

leven? 

• Welke rol speelt Gods belofte dat 

er  een nieuwe wereld komt in 

jouw geloofsleven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor jou dat 

het woord van onze God eeuwig 

standhoudt?  

• Wat betekent het voor jouw 

leven dat God in Jezus Christus 

het verlossende woord 

gesproken heeft? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 
Podcast gemaakt. Zoeken op 
iTunes, Soundcloud of Spotify 
naar: Preekkast. 
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