
 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 15 januari 2017 

(08.45 uur/10.30 uur) 

 

 

Lezen: 1 Petrus 2:11-25 

Tekst: Matteüs 17:24-27 

 

 

 

 

 

 

Wie gelooft in Jezus
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LEEF MET HEEL JE HART HET GOEDE LEVEN!  

 

Het tekstverhaal gaat over visvangst en belasting betalen. Je zou zeggen: een 

uitgelezen kans om eens over zwart geld te preken. Toch doe ik dat heel bewust 

niet. Laat duidelijk zijn dat belastingontduiking niet bij christenen hoort, maar 

het heeft geen zin om alleen over gedrag te spreken. Het moet een spa dieper: 

het gaat om ons hart! En dat uit zich uiteraard vervolgens in ons gedrag.... 

Petrus wordt erop aangesproken dat Jezus geen tempelbelasting betaald. Alle 

Joodse mannen van 20 jaar en ouder moesten deze belasting betalen: "als 

losprijs voor hun leven" (Exodus 30:15) Jezus geeft Petrus de opdracht om een 

vis te vangen en in de bek van de gevangen vis zit een muntstuk waarmee de 

belasting voor Jezus en Petrus betaald kan worden. Daarmee laat Jezus zien: "Ik 

betaal de losprijs voor jouw leven. Daarvoor ben Ik naar de aarde gekomen."  

Jezus legt aan Petrus uit waarom Hij geen belasting betaalt: Koningen heffen 

toch geen belasting van hun kinderen? Ze heffen belastingen bij anderen! 

Daarmee geeft Jezus dat Hij helemaal geen belasting hoeft te betalen: Hij is 

immers de Zoon van God. En dan zijn we bij de kern van het evangelie: zij die in 

Jezus Christus geloven zijn kinderen van God en daardoor vrij, vrij van de wet! 

Dat wil niet zeggen dat we geen boodschap aan de wet hebben. De kern van de 

wet is immers God en de naasten liefhebben. Dat geldt voor ons onverminderd. 

Dat wij vrij zijn betekent dat wij bevrijd zijn van Gods oordeel: Ik ben van dood 

en zonden vrij! Wie met Jezus leeft, leeft het goede leven. 

Hoewel Jezus de Zoon van God is betaalt Hij toch de tempelbelasting. Dat doet 

Hij om de belastinginners niet voor het hoofd te stoten. Jezus wil hen met zijn 

houding winnen voor zijn liefde. En die houding vraagt Hij van ons ook (1 

Petrus 2:12). Het doel van het goede leven is dus niet dat wij het zo goed en 

comfortabel mogelijk hebben, het doel is dat wij mensen voor Christus winnen. 

Wij mogen ons daarom niet terugtrekken uit de wereld, maar we zullen als kerk 

mensen moeten opzoeken. Om mensen tot zegen te kunnen zijn. 

Zo mogen wij leven in navolging van Christus. Dat betekent ook dat wij bereid 

moeten zijn om te lijden. Ook daar is Jezus ons in voorgegaan. Ook Petrus heeft 

zijn geloof met de dood moeten bekopen. Jezus volgen is dus heel iets anders 

dan een relaxt leven leiden. Je moet bereid zijn om te lijden. En dat kun je alleen 

als je ziet wat God ons allemaal in Jezus geeft: het goede leven, leven in 

verbondenheid met God! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 30:11-16            

Dinsdag: 1 Petrus 3:1-12       

Woensdag: Handelingen 5:17-32  

Donderdag: Handelingen 5:33-42  

Vrijdag: Lukas 14:25-35 

Zaterdag: Galaten 5:1-12 

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

 In hoeverre ervaar je ook echt 

 dat je vrij bent omdat Jezus voor 

je betaald heeft? 

 Ben je bereid om te lijden omdat 

je in Christus gelooft? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 In hoeverre leef jij prikkelend   

 om anderen voor Christus te 

winnen? 

 Heeft dit verhaal helemaal niets 

te zeggen als het gaat om onze 

VVB-aktie? 

 

 



 


