
 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 1 maart 2020 

(08.30 uur/10.30 uur) 

 

- 40-dagen-project: - 

- week 1 - 

 

Lezen: Lukas 23:1-25 

Tekst: Lukas 23:34a 

 

 

 
 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

“VERGEEF HEN …” 

Wat waren ze blij de Joodse leiders. Eindelijk hadden ze Jezus uitgeschakeld. 

Pilatus had Hem ter dood veroordeeld en nu hing Hij aan het kruis. En terecht, 

dachten ze, want Jezus was een godslasteraar. Hij was iemand die at met hoeren 

en tollenaars. Vreselijk! En keer op keer overtrad Jezus de wet van Mozes. Zo had 

Hij bijvoorbeeld mensen genezen op sabbat. Dat konden ze niet zomaar laten 

begaan. Jezus moest hard worden aangepakt: zachte heelmeesters maken 

immers stinkende wonden… Uit liefde voor God en voor de wet hadden de Joodse 

leiders Jezus ter dood laten veroordelen. 

Tenminste, dat dachten ze. Maar moet je horen wat Jezus zegt: “Vader, vergeef 

hun, want ze weten niet wat ze doen.” Het kan dus zo zijn dat je denkt dat je God 

dient en dat je de Schrift aan je kant hebt, maar dat je de plank faliekant misslaat. 

Namelijk wanneer het geloof buiten Jezus om gaat. De Joodse leiders erkenden 

Jezus niet als de Zoon van God. En daardoor kenden ze God niet. Geloven buiten 

Jezus om is als zwemmen zonder water. Dan mis je de essentie van het geloof. 

Want dan zie je niet dat het gaat om Gods koninkrijk van vergeving en liefde. Jezus 

werd mens om Gods liefde te laten zien. Om zondaars daarin te laten delen, om 

mensen te verlossen en nieuw en eeuwig leven te geven. Om ons te laten leven 

vanuit de liefde. Ons geloof staat of valt met liefde (1 Kor.13:13).  

De Joodse leiders hebben Jezus aan het kruis laten nagelen. Hij, die nooit een 

zonde begaan had, moest hels lijden ondergaan. En hoe reageert Jezus? Hij roept 

niet om wraak, Hij vervloekt de mensen niet, maar Hij vraagt om vergeving voor 

de mensen die Hem dit allemaal hebben aangedaan. En dat terwijl Jezus heel goed 

wist dat dit zou betekenen dat Hij de schuld over zich heen zou krijgen. Want de 

schuld moest verzoend worden. “Vergeef hun, ook al gaat dit ten koste van Mij.” 

Een ontroerend kruiswoord vol evangelie. Er is redding en vergeving voor 

zondaars. Voor mensen zoals ik, die denken God te dienen, maar de plank zo vaak 

misslaan. Voor mensen die met lege handen voor God staan. Maar wonderlijk 

genoeg niet met lege handen hoeven te blijven staan. Want God wil onze lege 

handen vullen met alles wat Jezus voor ons verdiend heeft. Dat wordt prachtig 

zichtbaar gemaakt aan het avondmaal. We krijgen brood en wijn en daarmee 

krijgen we deel aan Jezus zelf. 

Vandaag hebben we naar het eerste kruiswoord gekeken: “Vader, vergeef hun, 

want ze weten niet wat ze doen.” Woorden vol evangelie. Neem, eet en leef ervan 

en uit!  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Numeri 15:22-31  

Dinsdag: Amos 5:18-27 

Woensdag: Jesaja 53:1-12    

Donderdag: Lukas 6:27-35 

Vrijdag: Handelingen 3:11-26    

Zaterdag: 1 Korinte 2:1-16 

 

 

 

 

   

5 stellingen: 

 

1. Dit kruiswoord geldt niet voor 

mij, want ik weet heel vaak juist 

wel wat ik verkeerd doe. 

2. Ik dien God soms meer als een 

Farizeeër dan als een volgeling 

van Jezus Christus. 

3. In hoe ik spreek over en omga 

met andere mensen is duidelijk 

te zien dat ik leef vanuit de 

liefde van Jezus Christus. 

4. Eén van de moeilijkste aspekten 

van het evangelie is dat je je 

naasten moet liefhebben als 

jezelf. Jezus kon dat, maar ik 

niet. 

5. Door avondmaal te vieren, 

wordt mijn geloof  echt 

daadwerkelijk versterkt.  


