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Lezen: 1 Koningen 15:9-24 
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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

HAAL JE HART MAAR OP!  

 

Koning Asa was de HEER met heel zijn hart toegedaan. Hij hield van God en was 

Hem gehoorzaam. En daar rustte zegen op. Dat had de HEER beloofd: als de 

koning de HEER zou dienen zou het goed gaan met het land, maar als de koning 

de HEER ongehoorzaam was zou de HEER met zijn oordeel komen. God met heel 

je hart dienen is belangrijk. Hoe is dat bij jou? Dien je God net als Asa met heel je 

hart? Is de HEER de bron en het doel van je leven? Is het terug te zien in hoe je 

omgaat met een ander, met je geld, met seksualiteit? Is het in je hele leven terug 

te zien? Neem het ter harte en dien God met heel je hart. 

Ga er maar aan staan: met heel je hart voor de HEER leven. Het hart zinkt je in de 

schoenen. Ik durf niet te zeggen dat ik met heel mijn hart de HEER toegewijd bent. 

Daarvoor zie ik veel te veel zonden in mijn leven. Mijn hart is niet volledig op God 

gericht. Wat is het tekstverhaal dan bemoedigend. Asa was met heel zijn hart op 

God gericht, maar hij verwijderde de offerplaatsen niet. Kennelijk betekent met 

heel je hart toegewijd zijn niet dat je geen zonden doet. Je ziet dat ook bij David. 

Ook hij diende God met heel zijn hart, maar je kunt een lange zondenlijst voor 

hem opstellen. Laat het hart je daarom niet in de schoenen zinken.  

Is het dan niet erg dat we zondigen? Moeten we niet tegen de zonden vechten? 

Deze vragen kunnen alleen in het licht van het evangelie beantwoord worden. 

Het Oude Testament herhaalt continue dat wij God toegewijd en gehoorzaam 

moeten zijn. Het is een gevaar daaruit te concluderen dat wij alles op alles moeten 

zetten om God te gehoorzamen. Leven met God wordt dan een frustrerende 

opgave. Want hoe goed we ook ons best doen, we zullen altijd tekortschieten. Het 

evangelie wil ons niet vermoeien, maar rust geven. Het laat zien dat wat wij niet 

kunnen – de HEER volmaakt toegewijd zijn – Jezus voor ons heeft gedaan. Hij was 

in onze plaats God volkomen toegewijd. Met heel zijn hart. Zo heeft Hij onze 

schuld weggenomen en ons met God verzoend. 

Dan terug naar de vraag: maakt het dan niet uit hoe we leven? Zeker wel! Wie 

Gods liefde ziet en daardoor geraakt is, gaat de zonden haten. Die wil God geen 

verdriet doen. Dan ga je inderdaad je best doen. Maar niet om de liefde van God 

te verdienen, maar vanuit liefde voor God. Het evangelie is niet zwaarmoedig: 

“wij zijn zondaars en het lukt ons maar niet om voor God te leven.” Het evangelie 

is bevrijdend. Halleluja! Ik mag geleid door de Geest groeien in geloof. 

Haal je hart maar op. Neem het ter harte. Maar laat het hart je niet in de schoenen 

zinken. Want Christus is gekomen. Omdat God ons een warm hart toedraagt. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 2 Kronieken 14:1-14  

Dinsdag: 2 Kronieken 15:1-19 

Woensdag: 2 Kronieken 16:1-14   

 Donderdag: Matteüs 11:20-30 

 Vrijdag: Jakobus 2:14-26 

Zaterdag: Kolossenzen 2:6-3:4  

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre kun jij je hart op-

halen aan het evangelie van 

Jezus Christus?  

• Durf jij te zeggen dat je met heel 

je hart voor de HEER leeft?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre verlang je ernaar om 

helemaal voor de HEER te leven? 

• Maarten Luther zei eens: “zondig 

onbekommerd.” Wat zou hij 

daarmee bedoeld hebben en wat 

vind je ervan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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