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NIEUWE KANSEN! 

 

Het is een ontroerende gelijkenis. Een zoon wil weg bij zijn vader en vraagt een 

voorschot op de erfenis. Ver weg van huis leidt hij een losbandig leven. Totdat het 

geld op is en hij volledig aan de grond zit. De zoon besluit dan terug te keren naar 

zijn vader om te vragen of hij voor hem mag gaan werken. Dan heeft hij in ieder 

geval te eten. Als hij bij zijn vader komt valt deze hem vol blijdschap om de hals. 

Nog voordat de zoon iets heeft gezegd! Zo blij is de vader. Die vader staat voor 

God de Vader. God is ontzettend blij als mensen bij Hem terugkomen. Dan gaat 

Hij niet eerst nog even een vermanend gesprek voeren. “Besef je wel wat je 

gedaan hebt?” Nee, de vader drukt de zoon aan zijn hart. Zo groot is Gods liefde 

voor zondaars. Voor mij! 

 

De gelijkenis is nog niet klaar. De zoon krijgt van zijn vader een prachtig kleed en 

een ring. Het gemeste kalf wordt geslacht en er wordt een groot feest gegeven. De 

jongste zoon wordt in zijn zoonschap hersteld. Zo laat Jezus met zijn gelijkenis 

zien dat God ons niet alleen de zonden vergeeft, maar ons ook onze identiteit als 

kind van Hem teruggeeft. Zo mogen wij dus ook naar onszelf kijken. Dankzij Gods 

liefde zijn wij geliefde kinderen van God. Hoe ons verleden er ook uitziet. 

 

Het feest is in volle gang als de oudste zoon thuiskomt. Hij wordt kwaad als hij 

hoort dat het feest voor zijn jongste broer is. Dat kan toch niet waar zijn?! Zijn 

broer had het er op los geleefd en nu wordt er voor hem een feest georganiseerd. 

Terwijl de oudste zoon altijd trouw zijn vader had gediend. En voor hem kon er 

nog geen bokje af …. Voor hem en zijn vrienden was er nooit feest. “Maar jij was 

altijd bij mij en alles wat van mij is, is ook van jou” antwoordt de vader hem.  Dat 

kan dus gebeuren. Dat wij God dienen maar zijn liefde niet zien. Dat we niet 

beseffen dat wij geen werkrelatie met God hebben maar dat we een Vader-kind-

relatie hebben! 

 

Daar wil God ons steeds weer de ogen voor openen. Dat Hij van ons houdt en dat 

we daarom in vreugde met Hem mogen leven. Hoever we ook van Hem 

verwijderd geweest zijn. Nieuwe kansen! Pak ze aan en leef met en voor je 

hemelse Vader! 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Lukas 15:1-10 

 Dinsdag: Zacharia 3:1-10  

Woensdag: Jesaja 1:1-20   

 Donderdag: Psalm 103     

 Vrijdag: Romeinen 5:1-11   

Zaterdag: Jesaja 55:1-11   

 

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre herken jij jezelf in de 

jongste en/of de oudste zoon? 

• In hoeverre vind je het een feest 

om met en voor God te leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• De oudste zoon is boos dat de 

jongste zoon liefdevol door zijn 

vader onthaald wordt. Wat vind 

je daarvan? 

• In hoeverre voel jij een geliefd 

kind van God? En wat betekent 

dit voor je zelfbeeld? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

     

     

                              

mailto:g.v.h@kpnmail.nl

