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LEEF JE GELOOF!  

 

Vandaag belijden zes jongeren vol overtuiging hun geloof in. Dat betekent niet 

dat ze geen vragen hebben. Die hebben ze zeker wel. Ons geloof kan immers 

aangevochten worden. De bijbel geeft daar genoeg voorbeelden van. Neem de 

leerlingen van Jezus. Als ze Jezus ontmoeten in Galilea knielen ze voor Hem neer. 

“Al twijfelden sommigen” staat er dan in vers 17. Het was ook zo verwarrend: ze 

geloofden dat Jezus de Zoon van God was, maar ze hadden Hem wel moeten 

begraven. Hoe kan Hij dan Gods Zoon zijn? Ze knielden voor Hem, maar je mocht 

toch alleen voor God knielen? Is Jezus dan niet alleen de Zoon van God, maar ook 

God? Allemaal vragen waardoor ze twijfelden.  

Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in. Alle volken moeten het evangelie van de 

Opgestane Christus horen. Het gaat er in het geloof niet alleen maar om dat mijn 

zonden vergeven worden. De hele wereld moet met het evangelie geconfronteerd 

worden. Alle volken: Joden en niet-Joden.  

Jezus heeft de volmacht om ons de wereld in te sturen. Hem is alle macht gegeven 

in de hemel en op de aarde. (vers 18) Jezus verwijst hiermee naar de profetie uit 

Daniël 7. Jezus is de mensenzoon die als koning regeert en het doel van zijn 

regering is om de hele wereld onder zijn heerschappij te brengen. Daarvoor zendt 

Jezus ons de wereld in. Om alle volken tot zijn leerlingen te maken. “En hun te 

leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” (vers 

20) Daarmee doelt Jezus op zijn onderwijs over Gods koninkrijk. In dit koninkrijk 

zit niet de mens, maar God op de troon. Daar is het niet ieder voor zich, maar daar 

voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar. In Gods koninkrijk krijgen mensen 

waar in deze wereld op wordt neergekeken een ereplaats. 

Toch zit de wereld hier niet op te wachten. Meerdere van de leerlingen zijn de 

martelaarsdood gestorven. Je geloof leven midden in de wereld is niet zonder 

risico. Maar we hebben we de belofte dat Jezus met ons meegaat: “Ik ben met 

jullie.” (vers 20) Wij leven onder zijn bescherming. Dat is geen garantie voor een 

moeiteloos leven. Maar het betekent wel dat God ons daarin niet alleen laat. 

Jezus belooft tot aan de voltooiing van deze wereld bij ons te zijn (vers 20). God 

voltooit de wereld. Hij maakt zijn plan met de wereld af: een wereld waarin 

mensen in vrede met Hem en elkaar leven. Dat is het doel van de 

wereldgeschiedenis. Daarom worden wij de wereld ingestuurd. Om ons geloof te 

leven. Dat wil zeggen: in alle bescheidenheid, midden in de wereld, door Jezus 

zelf uitgezonden, onder zijn bescherming meewerken aan Gods plan. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Daniël 7:1-14 

Dinsdag: Matteüs 5:1-20 

Woensdag: Handelingen 10:1-23   

 Donderdag: Handelingen 10:24-48  

 Vrijdag: Handelingen 11:1-18    

Zaterdag: Openbaring 21:1-8   

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre twijfel jij over het 

geloof? En hoe ga je daarmee 

om?   

• Hoe probeer jij Christus te 

vertegenwoordigen in deze 

wereld?   

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre voel je je betrokken 

bij de zending? Weet je bijvoor-

beeld welke projecten onze 

gemeente ondersteunt?    

• In hoeverre kijk je uit naar de 

voltooiing van de wereld?   

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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