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DE KOGEL DOOR DE KERK… 

 

Je hebt erg-erger-ergst. Maar wat in de tekst gebeurt is daar nog eens de 

overtreffende trap van. Het Sanhedrin wil Jezus – de Onschuldige met een  

hoofdletter O – ter dood veroordeeld zien. Ze weigeren Hem te erkennen als 

messias. Op de vraag van de hogepriester of Jezus de messias is, de Zoon van God, 

antwoordt Jezus bevestigend. Hij verwijst daarbij naar Daniël 7. Jezus is de 

Mensenzoon die Daniël aan de rechterhand van God zag zitten. En Hem wil het 

Sanhedrin uit de weg ruimen. De vertegenwoordigers van het Joodse volk, Gods 

eigen volk nota bene, erkennen Jezus niet als messias. Het is verbijsterend, ja: 

ronduit godslasterlijk. 

Ze hebben het niet door: de mannen van het Sanhedrin. Sterker nog: ze draaien 

het om en beschuldigen Jezus van godslastering. Jezus zegt dat Hij de Mensenzoon 

uit Daniël 7 is. Hoe durft Hij? Jezus stelt zich met God gelijk. Hij pretendeert God 

te zijn. Het is duidelijk voor de hogepriester: Jezus heeft God gelasterd. Wat een 

lijden voor Jezus. Drie jaar lang had Hij onderwijs gegeven. Met zijn wonderen en 

tekenen had Hij laten zien dat Hij de beloofde messias was. Maar de politieke en 

religieuze leiders bleken ziende blind te zijn. Ze willen Jezus dood hebben.  

Ik kan me voorstellen dat je denkt: wat is het erg wat de Joden deden. En het 

gevolg is dan dat jezelf buiten schot blijft. Maar dan heb je het toch echt mis. De 

veroordeling door het Sanhedrin raakt ook ons. Het is een waarschuwingsschot. 

De mannen van het Sanhedrin dachten dat ze het opnamen voor Gods eer. Ze 

meenden dat ze Gods wet aan hun kant hadden. Maar ze slaan de plank finaal mis. 

Dat kan ons ook gebeuren. Dat we denken dat we God gehoorzaam zijn. En dat 

we het menen te kunnen onderbouwen met Bijbelteksten. Maar dat we net als 

het Sanhedrin ziende blind zijn omdat we de boodschap van het evangelie ten 

diepste niet begrepen hebben. 

Het lijdensevangelie doet een appèl op ons. Besef je dat het lijden van Jezus nodig 

was om ook jou te redden? En wil je je daaraan overgeven? En dan niet met de 

rug tegen de muur omdat je er niet onderuit komt. Dat kan buiten je hart omgaan. 

Terwijl God je hart wil treffen. En je vol verwondering wil brengen. Dat Jezus die 

zware weg naar Golgota wilde gaan om ons te redden. Wat een liefde, wat een 

genade! Dan zie je het lijden en sterven van Jezus niet maar als een 

onvermijdelijke oplossing voor ons zonden, maar als een Godswonder van 

genade en liefde. Het brengt je tot aanbidding en je verlangt ernaar om steeds 

meer aan Christus gelijk te worden. Zo wil God je tot hartelijke overgave brengen. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Leviticus 24:10-23 

Dinsdag: Psalm 110  

Woensdag: Daniël 7:1-14   

 Donderdag: Johannes 1:1-18   

 Vrijdag: Johannes 11:45-54   

Zaterdag: Openbaring 3:7-13 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe is het mogelijk dat de man-

nen van het Sanhedrin ziende 

blind waren? En wat heeft dit 

ons te zeggen? 

• Wat betekent het voor jouw 

dagelijks leven dat Jezus de Zoon 

van God is? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Het Sanhedrin meende te doen 

wat de wet van God van hen 

vroeg. Maar ze sloegen de plank 

finaal mis. Wat heeft dit ons te 

zeggen? 

• In hoeverre ben jij echt in je hart 

geraakt door het evangelie van 

Jezus Christus?    

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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