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WIE OREN HEEFT DIE HORE... 

 

Stel dat je man heel attent voor je is. Regelmatig krijg je een bos bloemen en van 

tijd tot tijd neemt hij je mee voor een romantisch etentje. Maar dan blijkt dat hij 

ondertussen een relatie heeft met een andere vrouw. Dat is ontzettend pijnlijk.  

Ergens is Judas ook zo’n man. Hij geeft Jezus in de Hof van Getsemané een kus. 

Het lijkt een warme vriendschappelijke begroeting. Maar het is niet wat het lijkt: 

hij geeft Jezus een kus zodat de tempelwachters kunnen zien wie ze gevangen 

moeten nemen. Pijnlijk voor Jezus: verraden door een vriend met wie Hij drie jaar 

lang intensief was opgetrokken. Het is ongehoord. 

De leerlingen vragen Jezus of ze Hem met geweld moeten verdedigen. Ook dit is 

pijnlijk voor Jezus. Hij had immers keer op keer gezegd dat Hij moest lijden. En 

ook de profeten hadden het al gezegd. Maar de leerlingen waren horende doof 

geweest. Ze wilden er niet aan dat Jezus in de weg van het lijden voor redding zou 

zorgen. Zij zaten op een andere Verlosser te wachten. Op iemand die het verzet 

tegen de Romeinen zou leiden en voor politiek herstel voor Israël zou zorgen. Ook 

wij zijn vaak horende doof omdat wat God in zijn Woord zegt ons niet bevalt. 

“Verzamel geen schatten op aarde” zegt de bijbel bijvoorbeeld. Maar wat kunnen 

wij druk bezig zijn het veiligstellen van onze financiële toekomst. 

Petrus wachtte het antwoord van Jezus niet af en sloeg het oor van de dienaar 

van de hogepriester eraf. Jezus geneest het oor door het aan te raken. Zo machtig 

is Hij. Maar die macht gebruikte Hij niet om zichzelf te redden. Jezus gebruikte 

zijn macht om anderen te helpen. Zelfs hen die Hem gevangen kwamen nemen. 

Het is een bewijs van Jezus’ liefde. Hij is er niet op uit om ons de oren te wassen, 

maar om ons te redden. Het is belangrijk om die boodschap altijd weer tot ons te 

laten doordringen. Wie oren heeft die hore… 

“Dit is het uur van de macht van de duisternis” (vers 53b) zegt Jezus. De 

duisternis is het werkterrein van de duivel. In Getsemané werd de macht van 

Gods grote tegenstander zichtbaar. Na Jezus’ hemelvaart werd de duivel uit de 

hemel verbannen en op aarde geworpen (Opb.12:12). Hij is druk bezig 

mensenlevens kapot te maken. Mensen lijden daaronder, ook kinderen van God. 

Het is om stil van te worden. En het is goed om van tijd tot tijd ook stil te blijven. 

Dan kun je beter luisteren naar mensen die lijden. Hoe stiller we zijn hoe beter 

we kunnen luisteren. En als we stil zijn horen we ook dat God zegt dat het 

weliswaar duister is, maar dat er een nieuwe dagenraad komt. In dat geloof leven 

we naar Pasen toe. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jesaja 53:1-12  

Dinsdag: Lukas 22:28-38 

Woensdag: Lukas 10:38-42  

 Donderdag:  1 Korinte 2:18-31 

 Vrijdag: 1 Korinte 15:12-19   

Zaterdag: Openbaring 12:1-12  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat zou Judas nu bewogen 

hebben om Jezus te verraden? 

• In hoeverre luister jij aandachtig 

naar het evangelie van Jezus 

Christus? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre herken je het dat wij 

vaak horende doof zijn? 

• Zie je Jezus als de lijdende en 

gekruisigde Heer of als de 

opgestane Heer? En wat 

betekent dat voor je omgang met 

lijden? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                           

                                   

            


