
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 2 februari 2025 

 

(08.45 uur / 10.30 uur) 

 

[Diakonale zondag] 

  

Lezen: 2 Petrus 1:1-11 

 

Tekst: 2 Petrus 1:8 

 

 

  
 

 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

HART VOOR ELKAAR! 

 

Hart voor elkaar. Dat is een mooi en belangrijk onderwerp. Daar kun je vanuit de 

bijbel veel moois over zeggen. Maar ja: de praktijk…. Die is vaak anders. Hart voor 

elkaar? Het is vaak meer hard voor elkaar. Daarom is het goed om er bij stil te 

staan. Want als er geen hart voor elkaar is, geen liefde, dan is het geloof volgens 

de tekst nutteloos. 

“Als u deze eigenschappen in overvloed bezit” begint de tekst. Het gaat hier over 

de in vers 5-7 genoemde eigenschappen. Het begint allemaal met geloof. Dat is 

de basis van het christelijk leven. Het geloof dat je zonden dankzij Christus 

vergeven zijn en dat je een nieuw leven ontvangt. Petrus noemt verder nog een 

aantal eigenschappen met als sluitstuk: liefde voor allen. Daar moeten we ons 

voor inspannen. Dan ben je een mens naar Gods hart. Heb je hart voor de ander? 

Leef je vanuit liefde? Niet alleen voor mensen uit je eigen bubbel, maar voor de 

hele wereld? Wees een mens naar Gods hart en heb hart voor elkaar. 

Maar legt Petrus de lat niet te hoog? Hij roept bijvoorbeeld op tot deugdzaamheid. 

Dat wil zeggen tot een moreel hoogstaand leven. En dat niet een beetje, maar 

aldus de tekst, in overvloed. We moeten ons ervoor inspannen met al onze 

krachten (vers 5). Ga er maar aan staan. De moed zakt je in de schoenen. Daarom 

eerst een pas op de plaats. De eigenschappen die Petrus noemt zijn geen 

willekeurige eigenschappen. Het zijn eigenschappen die Jezus’ karakter 

beschrijven. In het geloof gaat het niet om eigen prestaties of inzet, maar om de 

navolging van Jezus! Je inspannen met al je krachten wil zeggen: leerling van 

Jezus zijn, je focussen op Hem! 

Als je dat doet dan is de kennis van Jezus – aldus de tekst – vruchtbaar. De wereld 

wordt er veel mooier van. En iedereen plukt daar de vruchten van. Zij die liefde 

ontvangen, maar ook zij die liefde geven. Je krijgt dan, vers 11, onbelemmerd 

toegang tot het koninkrijk van God. Dat is geen verdienste. Christus is de deur 

naar het koninkrijk. Hij is de sleutel.  Span je in met al je krachten betekent dan 

ook: leef met Jezus!, Door gebed en bijbel lezen. Door te luisteren naar de 

verkondiging van het evangelie. En laat je leven zo steeds meer door de liefde 

bepalen. Hart voor elkaar. Wees een mens naar Gods hart. Door leerling van Jezus 

te zijn. Daar plukt iedereen de vruchten van. En God ontvangt de eer die Hem 

toekomt! 

 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: 1 Korinte 13:1-13    

Dinsdag: Jakobus 1:19-27     

Woensdag: Jakobus 2:14-26         

Donderdag: Efeze 4:1-13            

Vrijdag: Psalm 133     

Zaterdag: 1 Petrus 3:8-12 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Heb jij een hart voor de ander? 

En waar blijkt dat wel/niet uit? 

• In hoeverre zie je de door Petrus 

genoemde eigenschappen in 

overvloed terug in je leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat ga je doen met wat God in 2 

Petrus 1:1-11 tot ons zegt? 

• Hoe kunnen we ons met al onze 

krachten inspannen om ons 

geloof te verrijken zonder 

wettisch en/of moralistisch te  

worden? 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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