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GEROEPEN OM TE LIJDEN?! 

 

Toen Paulus de brief aan de Kolossenzen schreef, zat hij in de gevangenis. Toch 

klaagt hij niet. Paulus is blij. Niet blij dat hij lijdt, maar blij dat zijn lijden de 

Kolossenzen ten goede komt. Met zijn gevangenschap leidde hij de aandacht van 

de andere gelovigen af. Daar is hij blij om. Paulus weet dat lijden bij het christen 

zijn hoort. Een christen is immers verbonden met Christus en daarmee deelt hij 

in het lijden van de Heer. Ik vind dat lastig. Ik durf ook niet heel stellig te zeggen 

dat ik net als Paulus daartoe bereid ben. Ik wil een onbekommerd en gelukkig 

leven hebben en daar past lijden niet bij. Op dit punt schuurt het evangelie. Het 

houdt me een spiegel voor: besef ik dat ik geroepen ben om te lijden?!  

“Ik mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden van Christus” zegt Paulus 

in de tekst. Dat wil niet zeggen dat het lijden van Christus niet voldoende was. 

Jezus heeft met zijn lijden en sterven het volmaakte offer gebracht. Daar hoeven 

en kunnen wij  niets aan toevoegen. Om Paulus te begrijpen moet je weten dat de 

Joden de geschiedenis in twee tijdvakken verdeelden: de huidige en de komende 

wereld. En het scharnierpunt tussen beiden is een donkere tijd van lijden. 

Christenen zagen de opstanding van Jezus als het begin van de komende wereld 

die uitloopt op de wederkomst van Jezus. Dan is de komende wereld er in al zijn 

heerlijkheid. Tot die tijd is er veel lijden. Jezus heeft onvergelijkbaar veel geleden 

en wij vullen dat aan. De maat moet vol. Niet alleen als het gaat om lijden om het 

evangelie, maar ook om ander lijden. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, verslavingen  

en verdriet. Romeinen 8:22 vergelijkt dit lijden met barensweeën. Dat is een 

mooi beeld. Want het loopt uit op nieuw leven. We ontkomen niet aan dit lijden 

en zo vullen wij het lijden aan dat nog aan het lijden van Christus ontbreekt.  

Wij willen het lijden niet. Lijden is vreselijk. Je kunt je geloof erom verliezen. Maar 

we kunnen ons de vraag stellen of we niet een verkeerd beeld van het leven met 

God hebben. Als je denkt dat het een zorgeloos leven oplevert, kom je bedrogen 

uit. We zijn geroepen om te lijden. Zo werkt God naar de nieuwe wereld toe. Het 

lijden kun je alleen verdragen als je dat voor ogen houdt. Jezus is ons daarin 

voorgegaan. Hij heeft als geen ander geleden, maar hield vol omdat Hij wist waar 

het op uit zou lopen: de verzoening van onze zonden, de overwinning op de dood.  

Kijk naar het lijden van Jezus Christus en zie daarin Gods liefde. Leef met Christus. 

Dat is geen garantie voor een zorgeloos leven. Maar je hebt wel de belofte van 

eeuwig leven. Eeuwig leven dat vandaag al begonnen is. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Handelingen 9:1-19 

Dinsdag: Matteüs 10:16-39  

Woensdag: 2 Korinte 11:16-33   

Donderdag: Efeze 3:1-13   

Vrijdag: Romeinen 8:18-39   

Zaterdag: Openbaring 12:1-12  

   

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het lijden waarmee 

je geconfronteerd wordt voor je 

geloofsleven? 

• In hoeverre ben je bereid om te  

lijden om Christus’ wil? Wat mag 

het geloof je kosten? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre houd jij er rekening 

mee dat we als christenen 

geroepen zijn om te lijden? 

• In hoeverre leef je daadwerkelijk 

voor de komst van de nieuwe 

wereld? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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