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Leven met God is niet:

afvragen wat wel en niet mag,

maar: wie is Jezus voor mij?

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

GENIET VAN HET LEVEN...

Veel mensen denken dat christenen niet echt van het leven kunnen genieten.
Veel van wat wij leuk vinden wordt immers door de bijbel verboden. Ook op
catechisatie hoor ik het vaak: “het is helemaal niet aantrekkelijk om christen te
zijn”. De bijbel spoort ons echter juist aan om te genieten van het leven. Zeker
als je jong bent (11:9).

“Vergeet daarbij niet dat God je leven zal oordelen” zegt Prediker erbij. Dit kan
het gevoel oproepen dat wat met de ene hand gegeven wordt, met de andere
hand weer wordt weggenomen. Hoe kun je nu genieten als je er rekening mee
moet houden dat God je leven oordeelt? Dat is alsof je tegen iemand zegt: “Ga
maar lekker zwemmen, maar pas op dat je niet nat wordt” Dan kun je dus niet
zwemmen!

Toch wil Prediker de feestvreugde niet temperen. Hij wil ons op het hart binden
dat we niet buiten God om moeten genieten. Wie buiten God om geniet, is als
een motorrijder zonder helm. Het kan heerlijk zijn om de wind door je haar te
voelen, maar als je onderuitgaat is het te laat. Zo is het ook met genieten buiten
God om: de kater komt onherroepelijk later.

Kun je dan nog wel genieten als christen? Of is het leven nu saai en moet je het
maar zien als een investering: straks krijg je het eeuwige leven? Wie zo denkt,
kent God niet. God wil ons leven niet beperken of saai maken, maar tot bloei
laten komen. Hij gunt ons het hoogste genot: leven met Hem. Dat geeft ons leven
zin en inhoud. We mogen mensen worden zoals God ons bedoeld heeft: mensen
die in harmonie met God en de ander leven. In dat kader mag je volop genieten
van vrienden, uitgaan en alle mogelijkheden die je hebt als je jong bent.

Er zijn jongeren die het moeilijk vinden om te genieten. Kijk daarom altijd weer
naar Jezus Christus. Hij gaf zijn leven omdat Hij van ons houdt. Omdat Hij ons bij
God wil brengen. Omdat Hij ons echt wil laten genieten.

Als je het hebt over genieten is de vraag niet allereerst: wat mag wel en wat mag
niet? Het begint met de vraag: wie is Jezus voor je? Ken je Hem in zijn liefde?
Denk daarover na, gevoed door wat de Bijbel over Jezus zegt. Leef zo met God
en geniet. Het is feest voor altijd. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Gegarandeerd zonder kater!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Job 1:1-5
Dinsdag: Psalm 1
Woensdag: Spreuken 3:1-26
Donderdag: Prediker 9:1-12
Vrijdag: Efeze 6:1-4

k Zaterdag: Titus 2:1-15/

/ Om over na te denken: \

e In hoeverre geniet je van het
leven? En welke rol speelt God
daarin?

v Wie is Jezus voor jou? /

/Punten voor geloofsgesprekx
[ ]

Hebben wij in de gemeente vol-
doende identificatiefiguren die
onze jongeren voorleven dat het
mooi en goed is om met God

te leven?

e Hoe aantrekkelijk is het om als

\een christen te leven? /




