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Jezus vervult het diepe verlangen 

dat bij kerst zichtbaar wordt.
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LET'S SHARE CHRISTMAS! 

 

Kerst is een geliefd feest. Het wordt ieder jaar weer door zowel christenen als 

niet-christenen gevierd. In de donkere dagen van december zorgen we voor 

extra sfeer in huis en met kerst zijn wij graag samen met vrienden of familie. 

Kernwoorden met kerst zijn: gezelligheid, samen zijn, licht en vrede op aarde. 

En terwijl de ontkerkelijking toeneemt zitten de kerken op kerstnacht vol.  

Nu kun je daar best kritische vragen bij stellen. Draait het met kerst om de sfeer 

om of om de inhoud van het feest? En over welke vrede hebben wij het als we 

met kerst spreken over vrede op aarde? Maar dat neemt niet weg dat kerst 

kennelijk iets raakt bij mensen: een verlangen naar geborgenheid, harmonie en 

vrede. Je kunt ook zeggen: kerst raakt het menselijk verlagen naar hoe het was 

in het paradijs. Want daar was immers harmonie en vrede. De zondeval heeft dit 

kapot gemaakt en sindsdien hunkeren de mensen er naar terug. Kerst legt een 

menselijk verlangen bloot. 

Het verlangen naar hoe het in het paradijs was wordt door Jezus vervuld. Dat 

zie je niet direkt bij kerst, maar wij moeten dan ook verder kijken dan de stal. 

We moeten kijken naar Jezus' leven, sterven en opstanding uit de dood. Dan zie 

je dat Jezus voor de vrede heeft gezorgd waar wij zo naar verlangen.  

Daarom eerden de engelen in de kerstnacht God in de hoge. En wij mogen die 

lofzang voortzetten. En net als de herders mogen ook wij anderen vertellen over 

de vrede die Jezus tot stand heeft gebracht. We mogen wijzen op Jezus die ons 

verlangen naar harmonie en geborgenheid heeft vervuld door ons met zijn 

lijden en sterven tot Gods kinderen te maken. Wij mogen delen van wat wij in 

en door Christus hebben gekregen. In Jezus gaf God zichzelf aan ons door het 

meest kostbare dat Hij had - zijn Zoon - met ons te delen. Door in 

verbondenheid met Jezus te leven eren wij God. 

Zo vieren wij in een wereld vol disharmonie en geweld kerstfeest. Daarmee 

steken wij onze kop niet in het zand, maar we kijken juist reikhalzend uit naar 

wat nog komen gaat. Want we kijken naar het kind in de kribbe en zien in Hem 

onze Verlosser. We zien in Hem de Zoon van God die eens terug zal komen naar 

deze wereld om het Rijk van God te vestigen op de nieuwe aarde. We vieren 

kerstfeest. Let's share Christmas! 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 1:18-25 

Dinsdag: Matteüs 2:1-12     

Woensdag: Matteüs 2:13-23 

Donderdag: Psalm 2              

Vrijdag: Galaten 4:1-11 

Zaterdag: Filippenzen 2:5-11     

 

 

     

 

Om over na te denken: 

 

 In hoeverre deel jij  aan anderen 

uit van wat je in en door Christus 

hebt ontvangen? 

 Geef je God ook daadwerkelijk 

de eer die Hem toekomt? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Leidt de manier waarop in onze 

maatschappij kerst wordt ge- 

vierd niet af van waar het met 

kerst echt om gaat? 

 Is het Paasfeest niet veel belang-

rijker dan het kerstfeest? 


