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Houd vol, houd vast

want God gaat alles nieuw maken!
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HOUD VOL, HOUD VAST! 

 

Ben je wel eens bang dat je je geloof kwijtraakt? Als je kijkt wat er allemaal 

gebeurt in de wereld of in je eigen leven. Is dat niet heel moeilijk te rijmen met 

het geloof dat God regeert? Zet het je geloof niet onder druk? 

Het geloof van de lezers van Petrus' brief stond ook onder druk. De lezers waren 

voornamelijk voormalige heidenen die zich tot Christus hadden bekeerd. Ze 

waren enthousiast tot geloof gekomen, maar kregen al snel met discriminatie en 

vervolging te maken. Daardoor waren er die teleurgesteld afhaakten. Ze konden 

het niet rijmen met Gods zorg. Petrus wil hen een hart onder de riem steken. 

Hij wijst erop dat Jezus is opgestaan uit de dood (vers 3). Zo zet Petrus het 

leven van zijn lezers in het licht van de opstanding. Jezus' opstanding is 

bepalend voor het leven. Het laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. 

Wij kunnen leven in hoop!  

Wie gelooft in Jezus deelt in zijn opstanding. Dat betekent dat hij net als Jezus 

uit de dood zal opstaan. Dat zal zijn op de dag van Jezus'  wederkomst. Dan gaat 

God alles nieuw maken. Houdt dat voor ogen als je je vertwijfeld afvraagt waar 

het met deze wereld heengaat: naar de dag dat alles nieuw zal worden! Er komt 

een nieuwe aarde. Dat is de erfenis die in de hemel op ons ligt te wachten.  (vers 

4). Dat vooruitzicht wil ons moed geven om in een wereld die bol staat van 

onrust staande te blijven. We leven in hoop! 

Het is belangrijk dat we ons dat steeds weer realiseren. We leven in  een wereld 

vol oorlog en ellende. Een wereld vol terreur(dreiging). En ook in ons eigen 

leven kunnen we te maken hebben met spanningen en zorgen. Staat je er niet 

blind op, maar kijk verder! Kijk naar Jezus' opstanding en realiseer je dat die 

opstanding er garant voor staat dat er een nieuwe wereld komt. 

Wanneer je dat beseft, gaat het je leven stempelen. Je wilt nu al leven in 

overeenstemming met de regels van Gods koninkrijk. Ook helpt het je om met 

tegenslagen om te gaan. Petrus vergelijkt die tegenslagen met het werk van een 

goudsmid (vers 7). Een goudsmid doet goud in een smeltkroes om het goud te 

reinigen. Zo beproeft God ons met het doel dat wij nog meer gaan schitteren en 

ons geloof steeds zuiverder wordt. Dan blijven er genoeg vragen over, maar zo 

wil God ons klaarmaken voor het leven in zijn Koninkrijk. 

Bekijk het leven en ook je eigen leven altijd in het licht van Jezus' opstanding. 

Dan kun je in hoop leven. Houdt vol, houdt vast: Jezus Christus is je houwvast! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 66  

Dinsdag: Efeze 3:1-21  

Woensdag: Filippenzen 3:1-21 

Donderdag: Hebreeën 12:1-13 

Vrijdag: 1 Petrus 4:1-19    

Zaterdag: Openbaring 2:11-18  

 

 

 

   

     

Om over na te denken: 

 

 In hoeverre staat jouw leven  

echt in het licht van Jezus' 

opstanding? 

 Merk je dat God met je bezig is 

om je klaar te maken voor het 

 leven in zijn Koninkrijk? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Ben je wel eens bang dat je je 

geloof kwijtraakt? 

 Geeft het uitzicht op het leven 

op de nieuwe aarde je hoop? 


