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HET IS NOG MOOIER DAN JE DACHT! 

 

Apollos is een geleerde Jood uit Alexandrië die bekend is met het onderwijs van 

Johannes de Doper. Enthousiast vertelde Apollos hierover in de synagoge in 

Efeze: “Gods nieuwe wereld waar we al eeuwen vol verlangen op wachten zit er 

aan te komen!” En dat is een mooie boodschap die ook ons blij kan maken en 

kracht kan geven: er komt een nieuwe wereld waarin alles goed zal zijn. 

In de synagoge zitten Priscilla en Aquila. Zij luisteren met instemming naar 

Apollos’ boodschap. Tegelijk missen ze iets in wat hij zegt. Apollos stopte als het 

ware bij Johannes de Doper. Hij wist niets van de gevolgen van Jezus’ dood en 

opstanding. De kernboodschap van Johannes was: “Bekeer je want Gods 

Koninkrijk komt”. Dat is een mooie boodschap, maar het blijkt nog mooier te 

zijn: in Jezus is Gods Koninkrijk aangebroken! Wij mogen nu al leven in dat 

Koninkrijk. Dat geeft schwung aan ons leven. God wil dat wij handen en voeten 

geven aan Gods Koninkrijk. Daarvoor heeft God zijn Geest uitgestort. Er mogen 

vruchten van geloof bloeien in ons leven. Het evangelie is nog mooier dan je 

dacht: je mag nu al met God leven en de  vrede van het evangelie ervaren. 

Priscilla en Aquila vertellen Apollos over Jezus en over de uitstorting van de 

Geest. Het gevolg is dat Apollos de Schriften nog beter verstaat. Wij gebruiken 

de bijbel zo snel op een verkeerde manier. Dan doen wij alsof de bijbel een 

EHBO-doos is. Afhankelijk van de situatie waarin wij verkeren zoeken we een 

tekst of een bijbelgedeelte en die passen we los van de context dan toe op ons 

leven. Daarmee missen wij het grote verhaal van de bijbel: Gods plan om in 

Christus de wereld te redden en zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. 

Apollos luistert naar wat Priscilla en Aquila hem vertellen. De geleerde man 

voelt zich niet te groot om van hen te leren. Hij zet zijn hart open voor het 

evangelie van Jezus Christus. Dat spreekt niet voor zich. In het volgende 

hoofdstuk (Hand.19, zie leesrooster) lezen we dat er veel weerstand tegen het 

evangelie is. Hoe mooi het evangelie ook is: het blijkt dat niet iedereen ervoor 

open staat. In plaats van je hart te openen, kun je je hart ook sluiten voor het 

evangelie. Uiteindelijk is het de Geest die je hart moet openen en daarom is het 

belangrijk om daar steeds weer om te bidden: “Geef mij toch geloof, neem 

weerstanden in mij weg”. En je mag erop vertrouwen dat je gebed wordt 

verhoord. Het maakt je leven niet makkelijker, maar wel mooier dan je ooit hebt 

kunnen denken. Je mag wandelen met God, leven in zijn Koninkrijk. Nu al! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jesaja 61:1-11 

Dinsdag: Johannes 1:19-36 

 Woensdag: Handelingen 18:1-11  

Donderdag: Handelingen 19:1-7   

Vrijdag: Handelingen 19:8-12  

Zaterdag: Handelingen 19:23-34  

 

 

 

 

  Om over na te denken: 

 

• Welke rol speelt de bijbel in je 

geloofsleven? 

• In hoeverre is jouw hart echt  

geopend voor het evangelie? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor onze 

manier van kerk-zijn dat wij nu 

al in Gods Koninkrijk leven? 

• Herken je dat: de bijbel gebrui- 

ken als een EHBO-doos? 
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