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VOEG DE DAAD BIJ HET WOORD… 

 

Dat wij niet altijd leven naar wat in de kerk verkondigd wordt, mag bekend 

worden verondersteld. Zo horen wij bijvoorbeeld in de kerk dat je niet God en 

Mammon kunt dienen. Maar wat kunnen wij materialistisch zijn… Wij leven niet 

altijd in overeenstemming met wat we leren! 

Dat was in de tijd van Paulus ook al zo. De apostel wilde iemand naar de 

gemeente in Filippi sturen, maar niemand wilde deze taak op zich nemen. 

Paulus riep dan wel op om te dienen, (2:3-4), maar als het er op aan kwam, koos 

iedereen gewoon voor zijn eigen belang (2:21).  Alleen Timoteüs was bereid te 

gaan. Paulus genoot van de steun van Timotüs. Ook was hij erg blij met 

Epafroditus. Die was door de gemeente in Filippi naar Paulus gestuurd om hem 

bij te staan in de gevangenis. En toch stuurde Paulus uitgerekend deze twee 

mannen naar Filippi toe. Als een illustratie dat hij zijn eigen belang 

ondergeschikt maakte aan dat van de Filippenzen. Daarin is Paulus een 

voorbeeld voor ons. Hij preekte niet alleen over de ander dienen en de minste 

willen zijn. Paulus diende ook daadwerkelijk en was bereid de minste te zijn. Ook 

al koste het hem veel.  

Nu is het zo dat je soms ook “nee” moet kunnen zeggen. En je kunt niet voor een 

ander zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt. Het is lastig aan te geven waar 

precies de grens ligt tussen de minste willen zijn en jezelf ongezond 

wegcijferen. Daar kom je alleen achter als je met Jezus leeft. Net als Paulus deed. 

Daardoor kon hij in vertrouwen op de Heer zijn eigen belang ondergeschikt 

maken (2:19).  

Jezus ging ons voor in het dienen. Hij verloochende zichzelf tot in de dood 

omdat Hij aan onze belangen dacht. Omdat wij Hem aan het hart gaan. Hij 

nodigt ons uit om met Hem te leven. Hoe? Door Hem te zoeken in gebed en in 

Gods woord te zoeken. Zo zul je ontdekken dat Hij het levende Woord is.  

Als je zo met Jezus leeft mag je zegen verwachten. Die zegen moet je niet 

verwarren met voorspoed. Paulus leefde met Jezus en werd gezegend. Maar hij 

zat jarenlang in de gevangenis. De zegen was dat had vrede en rust had 

gevonden bij Christus.  

Vanuit de gevangenis spoort Paulus ons aan om de daad bij het woord te voegen 

en met Jezus, het levende Woord, te leven. Dan leef je onder zijn zegen. 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 40  

Dinsdag: Amos 5:14-27  

Woensdag: Handelingen 15:1-23a  

Donderdag: Hand. 15:23b-48  

Vrijdag: 1 Korinte 8:1-13 

 Zaterdag: 2 Petrus 1:1-11 

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Kun je voorbeelden bedenken dat 

je je eigen belangen ondergeschikt 

hebt gemaakt aan die van andere 

gemeenteleden?  

• Vind jij de mensen in de kerk 

hypocriet? En jezelf? 

 

 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe zou het komen dat wij in de 

gemeente vacatures hebben voor 

het ambt van ouderling? 

• Kun je iets vertellen van hoe jij 

met Jezus Christus leeft? 
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