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Lezen: Genesis 4:1-16 

 

Tekst: Genesis 4:6-7 

  

 

 

  
 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

LEEF ZONDER AFGUNST 

 

Kaïn en Abel brengen allebei een offer voor de HEER. De HEER is blij met het offer 

van Abel, maar niet met dat van Kaïn. In de Hebreeënbrief staat hoe dat kan: Abel 

was een rechtvaardige. (Hebr.11:4) Een rechtvaardige is iemand die met God wil 

leven. Daarin zat kennelijk het verschil tussen de beide broers: Abel leefde met 

de HEER en Kaïn niet. Kaïn was afgunstig op zijn broer en hij slaat hem dood.  

Afgunst leidt tot de dood. Ook figuurlijk: iemand die afgunstig is gunt de ander 

het licht in de ogen niet. Met alle gevolgen van dien. We zien het terug in de 

samenleving. Groepen mensen staan tegenover elkaar en verharden zich richting 

elkaar. Het verlamt de samenleving. Afgunst is dodelijk. 

De HEER vraagt Kaïn waarom hij zo donker kijkt. (vers 6) Het licht is uit zijn 

ogen. Afgunst is niet alleen dodelijk voor een ander, ook voor jezelf is het dodelijk. 

Het sluit je af voor de ander. Dat zie je ook bij Kaïn en Abel. De gevolgen van Kaïns 

daad zijn vreselijk. Hij wordt door God verbannen en zo buiten de gemeenschap 

geplaatst. Kaïn kan niet langer leven in de lichtkring van Gods liefde. Afgunst is 

dodelijk. Ook voor jezelf. 

De HEER  waarschuwt Kaïn dat de zonde op de loer ligt. (vers 7) Zoals een leeuw 

rustig afwacht tot het moment daar is dat hij dodelijk kan toeslaan. Daarom 

waarschuwt de HEER Kaïn: Kaïn moet zich tegen de zonde verzetten. We zijn niet 

maar weerloze slachtoffers van de zonden. We moeten weerstand bieden. 

Als dit alles zou zijn wat gezegd zou worden, zouden we een groot probleem 

hebben. Dan worden we op onszelf teruggeworpen en opgejaagd om tegen de 

zonden te vechten. Maar dat is geen evangelie. Er moet  meer gezegd worden. Het 

bloed van Abel riep om wraak. (vers 10) Daarna is er nog veel gevloeid in de 

geschiedenis. Tot op de dag van vandaag toe. In de geschiedenis is ook het bloed 

van Jezus gevloeid. De bijbel zegt dat dit bloed krachtiger spreekt dan het bloed 

van Abel. (Hebr.12:24) Want Jezus’ bloed roept niet om wraak, maar het zorgt 

voor verzoening. Het roept: “laat je redden door Jezus Christus”. Jezus’ bloed 

zorgt ervoor dat wij kunnen leven in de lichtkring van Gods liefde. Zonder Jezus 

is het gevecht tegen de zonde vermoeiend en frustrerend. Want je gaat steeds 

weer onderuit. Met Jezus is het gevecht totaal anders. Want je doet het dan in het 

geloof dat God je van je houdt en dat de Geest je wil helpen. Leef daarom zonder 

afgunst. Leef met Christus! Want afgunst is dodelijk. Ook voor jezelf. Verzet je er 

daarom tegen. Vertrouwend op Jezus Christus. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 4:17-28   

Dinsdag: Psalm 37  

Woensdag: Hebreeën 11:1-16   

 Donderdag: 1 Johannes 3:11-24   

 Vrijdag: Matteüs 23:29-39   

Zaterdag: Hebreeën 12:14-24   

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben je gevoelig voor 

afgunst? 

• Wat doe jij met Gods oproep om 

sterker te zijn dan de zonde? 

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kunnen wij als kerk in een 

wereld vol afgunst het goede 

evangelie voorleven? 

• Zijn wij mensen meer slacht-

offers van de zonden of zijn wij 

daders? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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