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VERWACHT HET VAN DE HEER! 

 

Jeremia wordt door de HEER geroepen om de volken het oordeel aan te zeggen. 

Maar wat  betekent dat voor ons vandaag? Wat hebben wij daaraan? Meer dan je 

op het eerste gezicht misschien zou denken. Want ook wij worden vandaag de 

dag geroepen. Niet tot profeet, zoals Jeremia, maar tot volgelingen van Jezus 

Christus. En de roeping van Jeremia kan ons daarbij helpen. 

Vandaag doen een aantal jongeren belijdenis van hun geloof. Op catechisatie 

hebben we het veel gehad over de vraag wanneer je belijdenis kunt doen. 

Jongeren denken daar bewust over na. Wat wil ik? Wie ben ik? En waar past God 

in dat plaatje? De HEER zegt tegen Jeremia dat Hij hem geweven heeft in de 

moederschoot (vers 5). Veel jongeren kunnen onzeker zijn over zichzelf. Maar je 

mag weten dat je door God bedacht en gemaakt bent. Hij kent je als geen ander. 

En dat maakt je per definitie  waardevol. Als je belijdenis aflegt, belijd je dat ook: 

“HEER, ik ben van U, ik weet me door U geroepen.” 

Maar waar ben je dan toe geroepen? Roeping is niet hetzelfde als wat jij graag 

wilt. Dat kunnen echt twee verschillende dingen zijn. We kunnen wel zeggen dat 

we als kerk geroepen zijn om Gods grote daden te verkondigen. (1 Petrus 2:9). 

Dat is een gezamenlijke roeping waar ook ieder persoonlijk toe geroepen is. We 

zijn ook  geroepen om één te zijn met Jezus (1 Kor.1:9), om leerlingen te zijn van 

Hem. Wie belijdenis aflegt zegt dat ook: “Jezus is de Heer van mijn leven, ik wil 

Hem volgen.” 

Maar dat is nog niet zo gemakkelijk: Jezus volgen. Van nature zijn wij op onszelf 

gericht en de wereld trekt van alle kanten aan ons. Je kunt daarom 

terugschrikken voor de roeping Jezus te volgen. Net als Jeremia terugschrok voor 

zijn roeping: “ik ben veel te jong, wat U van mij vraagt kan ik niet waarmaken.” 

(vers 6) Dat gevoel kun je als jongere ook hebben. En het antwoord is: ja, je kunt 

het waarmaken! Namelijk als je terugvalt op Gods beloften. Want Hij heeft 

beloofd dat Hij je zal helpen. Dat belooft de HEER ook aan Jeremia. (vers 8) Met 

zijn Geest wil Hij in je werken en dan mag je grote dingen verwachten. Dat je 

steeds meer verandert naar het beeld van Christus.  

Jeremia leefde in een andere tijd en onder andere omstandigheden. Maar de God 

die Jeremia riep, roept ook ons. Verwacht het van de HEER!  

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jeremia 19:1-15   

Dinsdag: Jesaja 6:1-13  

Woensdag: Romeinen 12:1-21      

 Donderdag: Matteüs 28:16-20   

 Vrijdag: 1 Korinte 1:1-9     

Zaterdag: Galaten 2:15-21 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou dat de 

HEER ook jou bedacht en 

gemaakt heeft? 

• Geloof je dat de HEER voor 

iedereen een speciale roeping 

heeft?   

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre merk je dat de  

HEER je helpt om voor Hem te 

leven? 

• Wil je voor de HEER leven? En 

hoe kun je daarin groeien? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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