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DE LES VAN HET TOPOVERLEG… 

 

Het is een bijzondere geschiedenis. Jezus die met drie leerlingen een berg op gaat 

om te bidden. Tijdens zijn gebed begint Jezus te stralen. En dan zijn daar opeens 

Mozes en Elia. Een hemels gezicht. Jezus sprak met hen over zijn heengaan (vers 

31). Over zijn exodus staat er. En met wie kon Hij daar beter over spreken dan 

met Mozes en Elia? Mozes had het volk uit Egypte naar Kanaän gebracht. En Elia 

werd net als Jezus door de leiders vervolgd. Met hen kon Jezus over zijn exodus 

spreken. Zoals Israël bevrijd was uit Egypte, bevrijdt Jezus ons van Gods oordeel 

over de zonde. Daarvoor ging Jezus naar Jeruzalem. Daarvoor liet Hij zich 

gevangennemen en doden. Het is een daad van Gods liefde voor zondaars als wij. 

Jezus is de redder van de wereld. 

De leerlingen waren in slaap gevallen. Als ze wakker worden wil Petrus drie 

tenten opzetten. En dat terwijl vers 33 zegt dat het gesprek tussen Jezus, Mozes 

en Elia afgelopen was. Petrus wilde in feite het topoverleg verlengen. Dit was 

goed bedoeld, maar het was een enorme verleiding voor Jezus. Het genieten van 

de hemelse heerlijkheid was veel aantrekkelijker dan het lijden dat Hem te 

wachten stond. Petrus begreep niet dat Jezus verder moest naar Jeruzalem om 

daar te sterven. Zo kan dat gaan: dat wij de noodzaak van die lijdensweg niet 

beseffen omdat wij niet doorhebben hoe erg het is dat wij zondig zijn. We denken  

dat het wel meevalt. Maar onze zonden zijn zo erg dat Jezus die zware lijdensweg 

moest ondergaan. Petrus wilde Hem dit lijden besparen. “hij wist niet wat hij zei” 

zegt vers 33. Jezus is de redder. Niet dankzij maar ondanks ons! 

Een wolk onttrekt Mozes en Elia aan het gezicht. Toen klonk Gods stem: “Dit is 

mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem” (vers 34) Daar gaat het 

uiteindelijk om: dat wij naar Jezus luisteren. Dat wij gehoor aan Hem geven en 

Hem navolgen. Dat zit niet in ons. Want daarvoor moeten we onze wil 

ondergeschikt maken aan die van Jezus. Dat kunnen we alleen als we in Jezus 

Gods liefde zien. Luister naar Hem en denk na wat er weg moet uit jouw leven 

omdat het niet past bij een leven met Hem. Luister nauwkeurig naar Jezus door 

de Bijbel te lezen en daarin Gods stem te verstaan. Kom naar de kerk om het 

evangelie te horen. 

Het is de tweede zondag van  de Veertigdagentijd. We staan stil bij het lijden van 

Jezus. Hij is de bevrijder van de wereld. Ondanks ons goede gedrag. Laten we 

vervolgens ook goed naar Hem luisteren. 

 

 

Leesrooster komende week:  

 

Maandag: Exodus 33:15-23; 34:5-9  

Dinsdag: 1 Koningen 19:8-16  

Woensdag: 2 Petrus 1:16-21 

 Donderdag: Openbaring 1:9-20     

 Vrijdag: Matteüs 3:13-17   

Zaterdag: Psalm 99   

   

Om over door te spreken: 

 

• Wat betekent het voor jouw 

manier van leven dat Jezus de 

redder van de wereld is? 

• Petrus liep met al zijn goede 

bedoelingen Jezus voor de 

voeten. Kun je situaties 

bedenken dat jij dat ook doet?  

• “Dit is mijn Zoon, mijn 

uitverkorene, luister naar Hem!” 

(vers 34) Hoe doe je dat? 

Luisteren naar Jezus? En doe je 

het ook? 

• Wat mag het leven met Jezus je 

kosten? 

• Stelling: Naar de kerk gaan heeft 

alles te maken met luisteren  

naar Jezus. 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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