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HET LUISTERT NAUW, DUS LUISTER NOU! 

 

Ouders moeten hun kinderen Gods geboden inprenten. “Als u naar bed gaat en 

als u opstaat” zegt Mozes in vers 7. Zo moeten kinderen leren om te geloven en 

helemaal voor God te leven. Maar kan dit wel? Dat leren we toch nooit? De moed 

zou je in de schoenen zakken. Daarom is het goed om naar het teksthoofdstuk te 

kijken. Israël staat op het punt het beloofde land in bezit te nemen en Mozes 

spreekt het volk nog een laatste keer toe: “Luister, de HEER, onze God, de HEER 

is de enige.” (vers 4). HEER: dat is de verbondsnaam van God. God heeft zich aan 

zijn volk verbonden. Hij heeft zijn volk uitgekozen, niet andersom. Wij moeten 

leven naar Gods geboden. Niet als voorwaarde om bij de HEER te horen, maar als 

kinderen van God. Omdat we bij Hem horen! Het begint allemaal bij de HEER, niet 

bij onze inspanningen! 

Mozes roept het volk op de HEER lief te hebben. Maar hoe kan je God liefhebben 

als je Hem niet eens kunt zien? 1 Petrus 1:8-9 zegt dat we dat kunnen als we ons 

richten op het einddoel van ons geloof. En het einddoel is de komst van Gods 

koninkrijk. Als je je daarop focust voedt dat je liefde voor de HEER. Net als in het 

teksthoofdstuk. Het volk stond op het punt een land in te nemen dat overvloeide 

van melk en honing. Reden genoeg om God lief te hebben.  

Daarvoor gaf God ook zijn geboden. Omdat Hij ons een lang leven wil geven (vers 

2): het eeuwige leven. Vandaar de waarschuwing van Mozes. Als het volk zich 

niet aan Gods geboden houdt, raken ze de HEER kwijt. En dat wil Hij niet. Mozes 

was middelaar tussen de HEER en het volk. Maar hij kon niet voorkomen dat het 

fout ging in het beloofde land. Om het volk te redden was er een andere Middelaar 

nodig: Jezus Christus. Ben je echt onder de indruk van wat Hij heeft gedaan, doet 

en nog gaat doen? Ben je door het evangelie be-Geesterd met hoofdletter G? God  

geeft ons zijn geboden vanuit liefde. Omdat Hij eeuwig met ons wil leven. 

En daarom moeten wij onze kinderen Gods geboden inprenten. Ouders dragen 

daarmee een grote verantwoordelijkheid. Hoe leven zij het evangelie voor? 

Kunnen de kinderen zien dat het evangelie hun doen en laten bepaalt? Het 

inprenten van Gods geboden is iets anders dan het doorgeven van allerlei regels. 

Het is de volgende generatie vertellen over Gods bedoeling en hen wijzen op de 

liefde van Jezus Christus. Daar gaat het om in de geloofsoverdracht.  

Het luistert nauw, dus luister nou! Het begint allemaal bij de HEER. Die ons mee 

wil nemen naar zijn Koninkrijk. En ons daarom zijn geboden geeft. Die wij weer 

moeten doorgeven. En in geloof aannemen! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jozua 23:1-16   

Dinsdag: Psalm 78:1-8 

Woensdag: 1 Petrus 1:3-12   

 Donderdag: Markus 12:28-34   

 Vrijdag: Galaten 5:13-26   

Zaterdag: Hebreeën 12:14-29  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Welke rol spelen Gods geboden 

in je leven? 

• In hoeverre ben je echt be-

Geesterd door het evangelie? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Probeer eens tien redenen te 

bedenken waarom je van de 

HEER kunt houden. 

• Een vraag voor ouders: in 

hoeverre ben je bewust bezig 

met de geloofsopvoeding? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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