
 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

 

Zondag 15  mei 2016 

(16.30 uur . 19.00 uur) 

 

 

Lezen: Efeze 1:1-14 

Tekst: Efeze 1:13-14  

 

 

 

Dankzij de Geest 

kunnen wij leven tot Gods eer

en weten wij zeker dat wij bij Christus horen.

 
 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

DE GEEST LAAT ONS LEVEN IN LIJN MET GODS VERLOSSINGSPLAN 

 

De uitstorting van de Geest is een markeringspunt in de geschiedenis tussen 

God en mens. Vandaar dat de uitstorting van de Geest met krachtige tekenen 

gepaard ging. Er mocht geen misverstand over bestaan: er breekt een nieuw 

hoofdstuk aan in de heilsgeschiedenis. Tot Pinksteren mochten alleen Joden 

zich Gods kinderen noemen. God had hen echter uitverkoren met het oog op de 

hele wereld. Israël was geroepen om andere volken tot voorbeeld te zijn. Maar 

Israël had geen oog voor het heil van de heidenen. Ze werden etnocentrisch: de 

HEER was exclusief hun God. God liet zijn plan met de wereld echter niet varen. 

Het talenwonder na de uitstorting van de Geest maakt duidelijk: het evangelie is 

voortaan voor Joden en niet-Joden bestemd. Daarmee is er een nieuw hoofdstuk 

aangebroken in de heilsgeschiedenis. Ook gelovigen uit de heidenen hebben de 

Geest ontvangen als voorschot op de erfenis: het leven op de nieuwe aarde.  

Je hoort vaak: "laat mij maar zien dat het geloof relevant is voor mijn leven."We 

moeten echter leren het om te draaien. Het draait namelijk niet om ons, maar 

om Gods eer. Daar is Gods verlossingsplan op gericht. Als je dat ziet, vraag je 

niet hoe het geloof relevant is voor je even, maar: hoe leef ik in overeen-

stemming met Gods plan? Hoe leef ik in het hier en nu tot Gods eer? 

De Geest is ons gegeven als voorschot op de erfenis, als voorschot op het leven 

op de nieuwe aarde. Dankzij de Geest mogen wij nu al met dat leven beginnen. 

Wij doen weliswaar nog zonden, maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen. 

Het is immers Pinksteren geweest: de Geest wil ons helpen in het leven tot eer 

van God! 

Wij zijn in Christus gemerkt met het stempel van de Geest. Dit stempel is het 

teken en het bewijs dat wij het eigendom zijn van Christus. De Geest garandeert 

ons dat wij bij Christus horen. Als wij naar onszelf kijken kunnen wij daar nog 

wel eens aan twijfelen. Er is vaak kleingeloof en lauwheid. Daarom moeten wij 

ons altijd weer richten op wat God ons in Christus heeft beloofd: vergeving, 

nieuw leven, eeuwig leven. We mogen de Geest ook vurig bidden om daar steeds 

verder in te groeien. 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: Ezechiël 37:1-14  

Dinsdag: Johannes 16:1-16  

Woensdag: Handelingen 10:34-48 

Donderdag: Romeinen 8:1-17 

Vrijdag: 1 Tessalonicenzen 4:1-8 

Zaterdag: Jakobus 1:19-27  

 

 

     

Om over na te denken: 

 

 Wat betekent de uitstorting 

van de Geest voor de positie 

van Israël? 

  In hoeverre wil je dat de Geest 

je gaat leiden zodat je tot Gods 

eer gaat leven?  

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Hoe kun je leven in overeen- 

stemming met Gods grote 

verlossingsplan? 

 In hoeverre kun je vertrouwen 

op wat God ons in Christus 

heeft beloofd? 


