
 

 

28 juni 2015     

(middagdienst, afscheidsdienst)  

 

Lezen: Hebreeën 13:1-24  

Tekst: Hebreeën 13:20-21 

 

 

 

 

 

 

De God van de vrede

wil zijn vrede in ons leven

laten doorwerken.

 
 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

MOGE DE GOD VAN VREDE ZIJN WERK IN DE GEMEENTE DOEN 
 

In de tekst wordt God "de God van de vrede" genoemd. Nu is vrede in de bijbel 

meer dan afwezigheid van oorlog. In de bijbel is vrede - sjaloom - het volledige 

welzijn van de mens. Vrede heeft met levensbloei en harmonie te maken: 

harmonie met God, de naasten en jezelf. 

Deze vrede was er in het paradijs, maar door de zondeval werd de vrede wreed 

verstoord. Sindsdien is er veel disharmonie. We zien dat terug in de wereld en 

ook in ons eigen leven. Maar gelukkig weten wij dat Jezus - de Vredevorst - de 

vrede weer heeft hersteld door zijn leven voor ons te geven. Jezus' opstanding 

uit de dood is het bewijs dat God zijn offer heeft aanvaard als betaling voor onze 

zonden. Wie gelooft in Jezus Christus mag weten dat het weer goed is tussen 

God en hem. Dit evangelie heb ik de afgelopen jaren willen verkondigen.  

De schrijver van de Hebreeën bidt of de God van de vrede de gemeente wil 

toerusten zodat men Gods wil kan doen en doen wat Hem welgevallig is. Je kunt 

ook zeggen: dat de gemeenteleden een leven leiden dat past bij kinderen van de 

God van de vrede. De schrijver geeft daar voorbeelden van: als het gaat om 

onderlinge omgang (vs.1 en 16), omgang met huwelijk en seksualiteit (vs.4), 

geld (vs.5) en het stellen van levensdoelen (vs.14).  

Gelukkig hoeven we dat niet zelf te verwezenlijken. God zelf wil de gemeente 

ervoor toerusten. Dat doet Hij ondermeer met de Heilige Geest die ons met 

Christus vervindt en zo laat leven in verbondenheid met de Zoon van God.  

Veder rust God de gemeente ook toe door middel van ambtsdragers (zie ook 

vs.7 en 18) Ambtsdragers zijn niet belangrijker dan de andere gemeenteleden, 

maar zij dragen wel een bijzondere verantwoordelijkheid. Ik besef terdege dat 

ik in de afgelopen jaren op dit punt meer dan eens tekort ben geschoten. Dat 

spijt me oprecht en ik hoop en bid dat het de boodschap die ik heb verkondigd 

niet in de weg heeft gestaan en dat het daardoor niet ten koste van de eer van 

Jezus Christus is gegaan. Want het draait allemaal om zijn eer! (vs.21). 

We nemen afscheid van elkaar. Ik hoop en bid dat God blijft werken in de 

gemeente van Wezep. En dat de gemeente meer en meer mag groeien in geloof, 

hoop en liefde. In nauwe verbondenheid met Jezus Christus, de herder van de 

kudde (vs.20) Tot de dag dat Jezus terugkomt en de volmaakte vrede er voor 

altijd zal zijn. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Hebreeën 6:9-20    

Dinsdag: Romeinen 6:1-14   

Woensdag: Filippenzen 2:12-18   

Donderdag: Kolossenzen 1:1-23 

Vrijdag: 1 Tessalonicenzen 5:12-28 

Zaterdag: 1 Petrus 1:13-25 

 

     

 

 

            Om over na te denken: 

 

 In hoeverre ervaar je de vrede 

van God in je leven? 

 Hoe werkt God zijn wil in u/jou 

uit? 
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