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DE BIJBEL VERTELT HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS 

 

De bijbel is best een moeilijk boek. Zeker voor mensen die geen christelijke 

opvoeding hebben gehad. Voor hen is de bijbel soms echt abracadabra.  

Dat gold ook voor de Ethiopiër uit ons tekstverhaal. Hij las uit Jesaja, maar hij 

begreep niet over wie de profeet het had. Maar dan komt er onverwacht hulp: 

Filippus kan het hem uitleggen. Filippus vertelt dat Jesaja het over Jezus heeft. 

Jezus werd als een schaap naar de slacht geleid. Hij was het die vernederd werd. 

Filippus zal ongetwijfeld nog meer over Jezus hebben verteld: dat Hij om onze 

zonden al dat lijden moest ondergaan en dat Hij is opgestaan uit de dood. 

Filippus zal hebben verteld dat ieder die in Jezus gelooft eeuwige leven heeft en 

dat met Jezus Gods Koninkrijk op aarde is gekomen. De Ethiopiër zal ook 

hebben gehoord dat Jezus op een dag terugkomt en dat God dan alles nieuw 

gaat maken.  

De bijbel is geen gemakkelijk boek, maar duidelijk is dat het draait om Jezus 

Christus en zijn verlossingswerk. De bijbel vertelt over Gods plan met deze 

wereld: namelijk dat heel de aarde vol is met mensen die Hem eren. Een plan 

dat door de zondeval in het water dreigde te vallen, maar door Jezus gered is. 

Daarover gaat het in de bijbel. De bijbel is geen grabbelton waar je allerlei 

tekstjes uit kunt plukken. Het is ook geen boek met allerlei ge- en verboden 

zodat je precies weet wat je wel en niet moet doen. De bijbel vertelt het grote 

verhaal van Gods liefde, het verhaal van het verlossingswerk van Jezus. 

De Ethiopiër komt tot geloof en wordt gedoopt. Hij ontvangt het teken van Gods 

verbond. Hij mag bij Gods volk horen. Het evangelie is niet te stuiten en gaat de 

hele wereld over (Hand.1:8). Iedereen, ongeacht zijn of haar nationaliteit, moet 

en mag het horen: Jezus geeft ons toekomstperspectief! 

Het leven van de Ethiopiër verandert volledig nadat hij tot geloof is gekomen. 

Voor zijn bekering zag het er somber uit. Hij was gecastreerd waardoor hij geen 

kinderen kon krijgen. Zijn levenslijn stopte. Ook kon hij niet besneden worden 

en op die manier lid van Gods volk worden. Maar nadat hij tot geloof is gekomen 

is er weel volop toekomstperspectief voor hem. Hij wordt gedoopt en op die 

manier Gods volk ingelijfd. In de tempel was voor hem geen plek, in de nieuwe 

tempel – de gemeente van Christus – wel. Jezus heeft alles anders gemaakt! 

Het evangelie van Jezus gaat de wereld over. Het is niet te stuiten. Het heeft ook 

ons bereikt. Het klopt ook vandaag weer op ons hart. Wat doe je ermee? 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jesaja 11:11-16   

Dinsdag: Jesaja 53:1-12  

Woensdag: Jesaja 56:1-8   

Donderdag: Lukas 24:13-35  

Vrijdag: Handelingen 17:1-9  

Zaterdag: 1 Petrus 2:1-10 

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre is het jouw verlangen 

dat het evangelie de wereld over- 

gaat? 

• Wat voor een soort boek is de 

bijbel volgens jou? En welke rol 

speelt de bijbel in je leven? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wordt de Ethiopiër niet veel te 

snel gedoopt? Moest hij niet veel 

meer onderwijs krijgen? 

• Zijn wij als gemeente wel vol-

doende missionair gericht? 
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