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DE KONING IS DOOD, LEVE DE KONING! 

 

Juda, het tweestammenrijk, stond er slecht voor. De Egyptische farao had Jojakim 

als vazalkoning op de troon gezet en het land een schatting opgelegd. Jojakim liet 

zijn onderdanen daarvoor opdraaien. Zij moesten het geld bijeenbrengen. En wat 

deed hijzelf? Hij liet zijn paleis verbouwen. Kosten noch moeiten werden daarbij  

gespaard. (vers 14) En de bouwvakkers die het werk deden werden er niet eens 

voor betaald. (vers 13) Bij Jojakim kraaide zijn eigen haan koning. En dat terwijl 

een koning werd geacht onrecht te bestrijden en op te komen voor mensen in 

nood. (Psalm 72) Maar Jojakim  had geen boodschap aan het lot van zijn onder-

danen. Daarom moet Jeremia hem van de HEER het oordeel aanzeggen. De HEER 

kan economisch onrecht en machtsmisbruik niet ongestraft aanzien. Ook 

vandaag is er veel economisch onrecht. Zo maakt het rijke Westen misbruik van 

haar macht richting ontwikkelingslanden. Daar zijn gemakkelijke oplossingen  

voor. Maar het geeft wel te denken. Hoe gaan wij om met onrecht? Gaan wij voor 

recht of voor eigen belang? Welke haan kraait er in ons leven koning? 

Jojakim zal sterven en niemand zal daarom rouwen. (vers 18) Zijn lichaam zal 

niet begraven worden. (vers 19) Jojakim wilde aanzien en status, maar na zijn 

sterven kraait er geen haan naar hem. God straft hem. Als je je – net als Jojakim – 

verrijkt ten koste van anderen, dan kun je je beter bergen: “Wee hem”. (vers 13) 

Op uitbuiting rust geen zegen. Wij mogen niet wegkijken van onrecht. We zijn 

geroepen om ons in te zetten voor mensen in nood. Neem dit mee, bijvoorbeeld 

in het maken van politieke keuzes. Jeremia spreekt het oordeel uit over Jojakim. 

De koning sterft. De koning is dood, leve de koning! 

Jojakim verzaakte zijn taak als koning. Daarin was hij niet de enige. Er waren wel 

eens lichtpuntjes – bijvoorbeeld Salomo en Josia – maar deze doofden weer snel. 

Gods plan met Israël leek te mislukken. Leek, want God ging verder. Jezus Christus 

kwam, de ware koning. Hij was het tegenovergestelde van Jojakim. Jezus was 

nederig. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen. Hij vergoot geen 

onschuldig bloed, maar gaf zijn eigen onschuldig bloed. Jezus stierf en werd wel 

begraven. Maar Hij stond op uit de dood. Hij is de levende God die ons het leven 

geeft. Kniel daarom voor de ware Koning die Psalm 72 heeft vervuld en opkomt 

voor mensen in nood. Geef je over aan Hem en weet je geroepen in je daden zijn 

koninkrijk zichtbaar te maken. Wij mogen leven in hoop. Want de koning is dood, 

leve de Koning! Jezus leeft en wij met Hem. 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 2 Koningen 23:31-36   

Dinsdag: 2 Koningen 24:1-7     

Woensdag: Psalm 72    

 Donderdag: Jeremia 22:1-12    

 Vrijdag: Jeremia 22:20-30     

Zaterdag: Filippenzen 2:1-11  

   

   

 

Om over na te denken: 

 

• Welke haan kraait er koning in 

jouw leven?  

• In  hoeverre kniel jij voor Koning 

Jezus? En hoe is dat zichtbaar in 

je leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kun je je verzetten tegen 

economisch onrecht? 

• Wat betekent deze profetie over 

Jojakim voor je stemgedrag bij 

Tweede Kamerverkiezingen? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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