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Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

KIJK IN DE SPIEGEL VAN GODS LIEFDE 

 

“Bisschop Michael Curry maakte met zijn preek op de bruiloft van prins Harry 

en Meghan in Londen diepe indruk. Hij preekte over de kracht van de liefde en 

daarmee raakte hij bij veel mensen een snaar. Dat is te begrijpen, want wij 

mensen zijn naar Gods beeld geschapen en God is liefde. Het verlangen naar 

liefde zit daarom diep in de mens. 

 

In de brief die Johannes aan de gemeente in Efeze schrijft gaat het ook over 

liefde. Namens Jezus houdt Johannes de gemeente een spiegel voor: “Ik mis de 

liefde die jullie vroeger wel hadden.” Jezus is daarmee heel scherp. Wij kunnen 

soms denken dat Jezus alles wel goed vindt maar dat is een misvatting. Het 

evangelie is niet comfortabel, maar confronterend. Wanneer er geen liefde is, 

voldoet een mens niet aan zijn doel. De mens is geschapen om God en zijn 

naaste lief te hebben. Doet hij dat niet, dan is dat zonde! 

 

We moeten onze ogen niet sluiten voor deze boodschap. Het is namelijk niet 

zonder reden dat Jezus de gemeente in Efeze (en ons!) de spiegel voorhoudt. Hij 

doet dat niet om ons in te wrijven dat we slecht zijn, maar om ons tot bekering 

te bewegen en als er bekering is dan zal Hij niet oordelen.  (vers 5) Jezus wijst 

een uitweg, Hij wijst in feite naar zichzelf! Want Jezus had volmaakt lief. Hij 

heeft met zijn lijden en sterven de liefde vervuld en mogelijk gemaakt. Een 

terugkeer tot de liefde is dan ook een terugkeer tot Christus. Overgave aan Hem 

die uit liefde zijn leven voor ons gaf om ons met liefde te vervullen zodat wij 

weer mens kunnen zijn overeenkomstig Gods bedoeling. 

 

Wie overwint mag eten van de levensboom in het paradijs. (vers 7) Dit 

herinnert ons aan het begin van de wereldgeschiedenis, aan de tijd toen de 

mens God en zijn medemens volmaakt liefhad. God zorgt ervoor dat zijn 

oorspronkelijke doel met de schepping bereikt wordt en dat mensen Hem en 

elkaar volmaakt liefhebben. Hij gaat alles nieuw maken! 

 

Kijk in de spiegel van Gods liefde. Dat kan pijn doen aan je ogen. Maar sluit je 

ogen er niet voor. Zie in Gods spiegel Christus en kijk vol verwachting vooruit. 

  

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Handelingen 18:18-22 

Dinsdag: Handelingen 19:1-20 

Woensdag: Handelingen 19:23-34   

Donderdag: Handelingen 20:17-38  

Vrijdag: 1 Korinte 13:1-13   

Zaterdag: Efeze 4:1-16 

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe zit het met jouw liefde voor 

God en de medemens? 

• In hoeverre herken je iets van de 

situatie in Efeze bij jezelf? En bij 

onze gemeente? 

 

 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Je hoort vaak dat het niet om de 

leer maar om het leven gaat. Wat 

zegt Openbaring 2:1-7 hierover? 

•  Hoe kun je voorkomen dat de 

liefde voor God en de medemens 

verdwijnt?  
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