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SPRINGLEVEND MET JEZUS 

 

Een prachtig verhaal: een verlamde man wordt genezen van zijn verlamming. 

Maar wat moet je hiermee wanneer je in een rolstoel zit en niet geneest? Dan 

kan dit mooie verhaal pijnlijk zijn. 

De man was al verlamd vanaf zijn geboorte. Heel zijn leven was hij afhankelijk 

van de hulp van anderen. Verlamden stonden dan ook onderaan de sociale 

ladder. Ook in godsdienstig opzicht telden ze niet volledig mee. Voor iemand die 

verlamd was, was de tempel verboden gebied. Wat moet de man het moeilijk 

hebben gehad: iedereen loopt hem voorbij, het tempelcomplex op. Maar hij kon 

en mocht daar niet zijn. Een leven vol verdriet. Dat kunnen wij ook ervaren. 

Wanneer we zien dat het andere mensen voor de wind gaat, terwijl het ons bij 

de handen afbreekt.  

Het was een grote zonde dat de man moest bedelen. De wet van Mozes verbood 

dit uitdrukkelijk. Als mensen arm en hulpbehoevend waren moesten ze 

fatsoenlijk geholpen worden. Dat was een recht! De verlamde man kreeg dus 

niet waar hij recht op had. Dat hij – op de drempel van de tempel nota bene – 

moest bedelen vloekte met hoe God is.  Er is veel onrecht op aarde, er gaat veel 

mis. Dan kun je je soms vertwijfeld afvragen waar God is en waarom Hij niet 

ingrijpt. We moeten oppassen dat we geen goedkope antwoorden geven. Maar 

vergeet niet dat er door de zondeval een vloek over deze wereld ligt: onrecht, 

pijn en lijden. Het staat echter haaks op Gods bedoeling.  

Petrus geneest de man in Jezus’ naam waarna deze opstaat en springt. Zo wordt 

de profetie van Jesaja 35 vervuld. Daar wordt de komst van Gods Koninkrijk 

geprofeteerd: “dan zullen verlamden springen”. God neemt geen genoegen met 

alle ellende en verdriet in de wereld. Hij had beloofd in te grijpen en met dit 

genezingswonder laat Petrus zien dat God met Jezus heeft ingegrepen. De 

boodschap is dan ook niet dat iedereen die gelooft geneest, maar dat Jezus de 

Messias is en dat in Hem Gods koninkrijk is gekomen. 

Direct nadat de man genezen is gaat hij de tempel in om God te loven. Dat is wat 

er gebeurt wanneer je opstaat met Jezus. Christus reikt ook ons de hand: “Ik wil 

je redden, Ik wil de Heer van je leven zijn, Ik wil je het eeuwige leven geven.” 

Pak die hand aan en sta op als je voor Jezus bent. Beken kleur en leef met Hem! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Deuteronomium 15:1-11  

Dinsdag: Jesaja 35:1-10 

Woensdag: Lukas 7:18-23  

Donderdag: Handelingen 3:11-26 

Vrijdag: Handelingen 4:1-22      

Zaterdag: Handelingen 5:12-16  

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ervaar je dat Christus 

zijn hand naar je uitstrekt? 

• Kunnen mensen aan jouw manier 

van leven zien of  je wel of niet 

bent opgestaan voor Jezus? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre besef je dat wij nu al 

In Gods Koninkrijk leven? 

• Waarom geneest God nu niet al 

iedereen? 
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