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OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE 

 

“Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt!” (vers 22). Waarschuwt 

Paulus hier iedereen die niet in Jezus gelooft? Nee! Deze woorden zijn geschreven 

aan de gemeente van Korinte. In die gemeente waren relatief veel zogenaamde 

heiden-christenen. Dat waren christenen die niet Joods waren. Deze mensen 

waren diepgaand beïnvloed door het Griekse denken dat een onderscheid 

maakte tussen lichaam en geest. En daarbij werd het lichamelijke, het aardse, van 

minder belang geacht dan het geestelijke. Er was een groep gemeenteleden die 

voelde zich verheven boven de andere gemeenteleden. Zij meenden echt volop 

geestelijk te zijn en los te zijn van het aardse. Paulus spreekt hen scherp aan in 

zijn brief. Je kunt nog zo geestelijk zijn en nog zoveel geloof hebben, als je geen 

liefde voor de ander hebt dan heb je er niets aan. (1 Kor.13) “Als iemand de Heer 

niet liefheeft – hij zij vervloekt!” is dus maar niet een algemene waarschuwing 

voor ongelovigen. Het is geschreven aan christenen die zich erop voorstonden 

vanuit de Geest te leven, maar feitelijk de liefde voor de Heer misten. 

“Maranatha” voegt Paulus eraan toe (vers 22). Dat betekent “Onze Heer is 

gekomen” of “Onze Heer, kom!” In het laatste geval is het een bede of Jezus snel 

wil komen om de vervloeking uit te voeren. Jezus komt immers om te oordelen 

de levenden en de doden. Maar maranatha kan dus ook betekenen: “Onze Heer is 

gekomen”. Dan denken we aan de geboorte van Jezus Christus. Hij werd mens om 

te sterven aan het kruis. Om ons op die manier van de vervloeking te bevrijden. 

Het kruis stond dan ook centraal in de prediking van Paulus.(1 Kor. 2:2) Daar 

draait het om in het geloof. Het gaat niet om wat wij op geestelijk gebied allemaal 

ervaren of waar wij enthousiast over kunnen spreken. In Korinte leidde dat alleen 

maar tot hoogmoed. Het gaat om het werk van Jezus Christus. Om wat Hij heeft 

gedaan: sterven aan het kruis. 

Het kruis laat zien dat wij allemaal van genade afhankelijk zijn. Mensen die 

enthousiast praten over hun geloof en mensen die daar minder duidelijk 

woorden aan kunnen geven. We staan allemaal met lege handen voor God. Lege 

handen die God moet vullen. Hoe meer je dat beseft, hoe meer je elkaar ook gaat 

liefhebben. Dat gaat niet vanzelf. Ons hart is hard en moet in die zin steeds weer 

bekeerd worden. We mogen daarop vertrouwen. Want Jezus is gekomen om onze 

schuld te verzoenen en Hij komt om alles nieuw te maken zodat wij in volmaakte 

liefde voor God en elkaar kunnen leven. Aan het avondmaal mogen wij daar al 

iets van proeven. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 1 Korinte 1:18-31 

Dinsdag: 1 Korinte 5:1-13  

Woensdag: 1 Korinte 7:1-1-28 

 Donderdag: 1 Korinte 11:17-34 

 Vrijdag: 1 Korinte 12:1-31  

Zaterdag: 1 Korinte 13:1-13 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe kijk je aan tegen het 

onderscheid “geestelijk” en 

“aards”? En wat betekent dat 

voor de manier waarop je je 

geloof beleefd? 

• Heb je andere gemeenteleden 

echt lief? En hoe uit zich dat? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Het is advent. In hoeverre kijk ji 

vol verwachting uit naar de 

(weder)komst van Jezus? 

• In hoeverre ervaar je het één zijn 

in Christus als je met elkaar 

avondmaal viert? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                     

                               

                                        


