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VERZEKERD VAN GODS BESCHERMING?! 

 

“De HEER zal mij altijd beschermen” zegt de psalm (vers 8). Dat is een prachtige 

uitspraak, maar er je moet er wel mee oppassen. Want je kunt zomaar  

suggereren dat God wel aan jouw kant staat. “Gott mit uns” stond er op de 

koppelriem van de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Maar God staat 

nooit per definitie aan onze kant. We kunnen zijn hulp niet claimen. God 

beschermt ons nooit automatisch. 

We moeten ervoor oppassen om God te zien als een geestelijke wegenwacht. 

Wanneer wij het moeilijk hebben, komt Hij ons helpen en als we Hem niet meer 

nodig hebben dan verdwijnt Hij weer naar de achtergrond. Dan is God er in feite 

om ons te dienen in plaats van dat wij Hem dienen.  

En dat is de reden dat God ons geschapen heeft: dat we voor Hem leven. Het is 

letterlijk en figuurlijk zonde als we dat niet doen. Zonde is namelijk veel meer dan 

het overtreden van Gods geboden. Zonde wil zeggen dat je je bestemming mist: 

eeuwig leven in nauwe verbondenheid met God. Daarom is het een belangrijke 

vraag of je God ook echt daadwerkelijk dient. Wil je Hem gehoorzamen? Is Hij een 

wegenwacht of je Vader die op heel je leven betrokken is? 

De hoogmoedigen (vers 6) denken dat ze het zonder God prima redden. De HEER 

doorziet hen van verre, maar naar de nederigen ziet Hij om, zegt vers 6. De 

nederigen zijn de mensen die beseffen dat ze het zonder God niet redden. God 

ziet naar hen om. Dat zien we het duidelijkst terug in het leven, sterven en de 

opstanding van Jezus. In Hem kwam God naar wereld toe om mensen te bevrijden 

van de vergankelijkheid en van de vloek van de zonden. Daarom is het zo 

belangrijk dat wij onze afhankelijkheid van God erkennen. Wie dat doet en 

vertrouwt op Jezus mag weten dat God hem beschermt. 

De  psalm eindigt met “laat het werk van uw handen niet los.” Het werk van Gods 

handen, dat is zijn reddingsplan. Jezus is het bewijs dat God dit werk inderdaad 

niet heeft losgelaten. Op Golgota bracht Jezus Christus het werk van Gods handen 

tot een goed einde. Hij zorgde ervoor dat wij Gods kinderen werden. Kinderen – 

die vertrouwend op Jezus – zeker mogen weten dat God hen beschermt. Niet voor 

alle gevaar, maar wel in alle gevaar. God omringt ons met liefde, Hij houdt ons 

vast en zorgt voor ons.   

Verzekerd van Gods bescherming? Reken er niet zomaar op… Want God is er niet 

om jou te dienen. Jij bent er om Hem te dienen. Wees daarom nederig en God zal 

je beschermen in al het gevaar. Want God is trouw en Hij laat het werk van zijn 

handen niet los. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 5  

Dinsdag: Jesaja 43:1-13    

Woensdag: Matteüs 9:9-13   

Donderdag: Romeinen 8:18-30  

Vrijdag: Romeinen 8:31-39 

Zaterdag: Openbaring 2:8-11 

 

   

Om over na te denken: 

 

•  Is God voor jou daadwerkelijk een 

liefdevolle Vader of zie je Hem 

meer als een geestelijke wegen-

wacht? 

• In hoeverre heb je in je leven er-

varen dat de HEER je beschermt? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Ben je nederig of hoogmoedig 

naar God toe? En waar blijkt dat 

concreet uit? 

• “God zij met ons” staat er op de 

rand van een twee euro munt.  

Wat vindt je daarvan?  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preek-kast. 

                                      

                                 


